
  

Nieuwsbrief 20 april 2026   

Samenwerkende parochies  

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost- 

Maarland, Rijckholt  
  

EEN MOOIE WAANZINNIGE WERELD.  

Als je momenteel door onze omgeving rijdt, fietst of 

wandelt, dan denk, ja wat is het toch mooi. De 

bloesem in de fruitbomen, het felle geel van het 

bloeiende koolzaad, de daslook die weer begint te 

bloeien. Het is gewoon genieten. Dan denk je wat leven we toch in een 

mooie wereld. Aan de andere kant horen en zien we het waanzinnige in 

onze wereld, van leiders die alles stuk maken, die alleen maar denken in 

macht en geweld. Als we het geweld zien in o.a. het Midden-Oosten, met 

ieder die meent zijn eigen gelijk te moeten behalen, de strijd in de 

Oekraïne maar ook in Soedan en vele andere regio’s. Onze paus heeft de 

afgelopen weken herhaaldelijk opgeroepen om niet te 

investeren in geweld en wapentuig, maar juist in vrede, om 

te laten zien dat we oog hebben voor de wereld. Want het 

is toch eigenlijk van de zotte dat we miljarden gebruiken 

voor bommen en raketten, terwijl er nauwelijks geld is om 

de hongersnood op te lossen of om straks alles wat vernield 

is weer op te bouwen. Hij roept ons op om met elkaar in 

gesprek te gaan. Hij verwijst daarbij trouwens niet alleen 

naar het geweld en de oorlogen, maar ook naar misbruik 

                                                                                                                                                                      

 



maken van de aardse middelen.  We maken van onze wereld steeds meer 

een waanzinnige wereld, doordat mensen alleen maar aan eigen gewin 

denken. Terwijl anderen omkomen van de honger. Laten we zelf proberen 

op onze eigen plaats op onze eigen manier mee te werken aan die mooie 

wereld, een wereld waar het goed is om te leven, een wereld waar ruimte is 

voor iedereen. Een wereld die behouden blijft ook naar de toekomst toe,  

opdat wij ze op een mooie manier kunnen blijven doorgeven aan de 

toekomstige generaties.   

  

SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST:   

HELP BIJ EEN NAAM VOOR ONZE NIEUWE FEDERATIE  

Beste parochianen, met het oog op de toekomstige vorming 

van onze Federatie – waarin de parochies Breust-Eijsden, 

Eckelrade, Gronsveld, Mesch, Mariadorp, Oost-Maarland  
en Rijckholt zich verenigen – staan we voor een 

inspirerende nieuwe stap.   

Hoewel onze parochies hun eigen identiteit behouden, 

zullen zij in de nabije toekomst nauwer gaan samenwerken 

onder één overkoepelend bestuur met daarnaast per 

parochie “eigen lokale werkgroepen”. Ook wordt er 

momenteel gewerkt aan een centrale website, die als 

digitaal portaal zal dienen voor alle gelovigen binnen onze 

gemeenschappen.  

Om deze verbondenheid kracht bij te zetten, zijn wij op zoek naar een 

passende en unieke naam voor onze Federatie. Een naam die recht doet aan 

onze gezamenlijke waarden en de eigenheid van onze dorpen. Wij nodigen 

u van harte uit om hierover met ons mee te denken.  
Ter inspiratie noemen wij enkele suggesties:  

Federatie St. Martinus (verwijzend naar de patroonheilige van Gronsveld 

en Breust-Eijsden   

Federatie de Goede Herder  

Federatie St. ……………..  
Heeft u een suggestie voor een toepasselijke naam die onze verbondenheid 

symboliseert? Stuur dan uw ideeën in via onze kapelaan:  

bobythottakara@gmail.com  

Wij danken u hartelijk voor uw betrokkenheid en uw bijdrage aan de 

toekomst van onze parochies.   

HARTELIJK DANK  



Graag wil ik iedereen bedanken die heeft meegeholpen deze afgelopen 

dagen van Goede Week en Pasen. Zonder de inzet van de vele vrijwilligers 

zou ik het niet kunnen. Daarvoor nogmaals hartelijk dank.  

COMMUNIES  

Zondag 3 mei zal weer de 1e H. Communie zijn van de 

kinderen van de St. Jozefschool in Oost-Maarland en 

van de kinderen van de Cramignon en de Tangram in 

Breust-Eijsden en Mariadorp. De kinderen zijn blij dat 

deze dag nu gekomen is en dat ze Jezus als vriend 

mogen ontvangen. De Communieviering is om 9.00 

uur in Oost-Maarland en om 11.00 uur in de St. Martinuskerk te Breust. In 

de kerk van Oost-Maarland is nog ruimte voor andere mensen die naar de 

H. Mis willen komen. De Communieviering in de kerk van Breust is 

helemaal vol met de 36 Communicanten, hun familie en hun genodigden.  

Op Hemelvaartsdag 14 mei zal in Gronsveld de Communie zijn. De H.  

Mis is dan om 10.30 uur.  

Graag uw gebed gevraagd voor onze communicanten.  

  

AANPASSINGEN VIERINGEN IVM COMMUNIE   
Vanwege de Communievieringen zijn de H. Missen voor deze dagen 

aangepast.   

Zaterdag 2 mei. De H. Missen in Breust en in Oost-Maarland komen te 

vervallen. Daarvoor in de plaats zijn de H. Missen om 17.30 uur in 

Mariadorp en om 19.00 uur in Eijsden.   

Zondag 3 mei: 9.00 uur Communieviering Oost-Maarland, 11.00 uur 

Communieviering Breust. De H. Missen in Eijsden en Mariadorp komen te 

vervallen.  

  

VIERINGEN HEMELVAART  
Alvast een vooraankondiging voor de vieringen met 

Hemelvaart.  

Deze zijn als volgt.  
Woensdag 13 mei Vooravond van Hemelvaart 19.00 uur  

Eckelrade en Oost-Maarland   
Donderdag 14 mei 10.00 uur Eijsden, 10.30 uur 

Communieviering Gronsveld en 11.30 uur Mariadorp.  

  



VASTENACTIEPROJECT 2026  

Graag willen we iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het  
Vastenactieproject van vrijwel alle parochies van de gemeente Eijsden- 
Margraten samen, voor het studiefonds in Togo. Nog niet alle bijdragen 

zijn bekend, maar we zijn nu al over de 10  

duizend euro heen. We zijn daar heel erg blij mee, dat betekent heel veel 

voor de jongeren in Lomé. Het geeft hen een toekomst.  
Mocht u nog vergeten zijn uw bijdrage te geven het kan nog altijd. U kunt 

uw gift overmaken via rekeningnummer: NL21INGB0003000046 tnv 

Missiebureau Roermond onder vermelding van Togo.  

  

ROEPINGENZONDAG   

Op zondag 26 april viert de Kerk de  
Roepingenzondag. ‘Bouw mijn Kerk op’ is het thema 

van Roepingenzondag 2026. Daarmee sluit het 

materiaal aan bij de 800ste sterfdag van de heilige 

Franciscus van Assisi.  
De woorden ‘Bouw mijn Kerk op’ verwijzen naar het 

visioen van de heilige Franciscus. Tijdens zijn gebed 

in het vervallen kerkje van San Damiano (1205)  
hoorde hij bij het kruis een stem die zei: ‘Franciscus, ga en herstel mijn 

huis.’ Aanvankelijk dacht hij dat hij het kerkgebouw moest herstellen. 

Later begreep hij dat zijn roeping veel verder reikte.  
Eigenlijk mag het ook een opdracht voor ons allen zijn, om mee die Kerk 

op te bouwen, mag het onze roeping zijn.   
Elk jaar horen we in de mis dan een evangelieverhaal waarin Jezus zichzelf 

vergelijkt met een herder. Dit jaar zegt hij: “De herder roept zijn eigen 

schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.” Dit is precies wat mensen 

ervaren die zich geroepen voelen om priester, diaken of kloosterling te 

worden. De Goede Herder klopt aan hun deur, roept hen en leidt hen naar 

een heel ander levenspad dan ze aanvankelijk voor zichzelf hadden 

uitgestippeld.  
Op Roepingenzondag bidden we dat veel mensen de stem van de Goede 

Herder horen en de weg volgen die Hij hen wijst.   

  



MARIA-ICOON  

Het is u misschien al opgevallen als u de kerk van Gronsveld 

binnenkomt, dat achterin de kerk een klein Maria-icoon is 

komen te hangen. Deze icoon is een geschenk aan onze 

parochie vanuit Georgië. Het afgelopen jaar is de 

schoonvader van iemand uit Gronsveld die getrouwd is met 

iemand uit Georgië en daar woont, hier op vakantie geweest. 

Hij was erg geraakt geworden door onze kerken en kapellen 

en de gastvrijheid die hij hier ervaren had. Als dank daarvoor wilde hij ons 

graag deze Maria-icoon schenken. Het liefst had hij ze in de kapel aan de 

Voerenweg willen hangen, maar uit veiligheid gaat dat moeilijk, daarom is 

in overleg gekozen voor de kerk van Gronsveld. Het mag mooi zijn hoe het 

geloof ons over de wereld verbindt en Maria als een moeder bij ons 

betrokken is.  

  

LOURDESREIS DEKENAAT  

We gaan als dekenaat samen op bedevaart, met 

mooie vieringen, tijd voor uw eigen gebed én 

voor een goed gesprek onderweg of bij een 

glaasje na de lichtprocessie. Het wordt een 

ervaring die u bij blijft, een moment om op te 

laden en weer thuis te komen met iets nieuws in uw hart.  
Hebt u zin om mee te gaan? Of denkt u aan iemand die dit misschien net 

goed kan gebruiken? Laat het ons gerust weten, we helpen u graag verder 

met alle informatie die u nodig hebt. U kunt zich nog tot 1 juni 

aanmelden.  
Wanneer gaan we naar Lourdes? Van 11 t/m 19 september 2026 per bus. 
Organisatie? Huis voor de Pelgrim, Maastricht.  
Aanmelden of vragen? Bel, mail of stuur een WhatsApp bericht naar 

Aurelia Renierkens, aurelia@renierkens.eu Tel. 06 1253 8866.   
Dekenaal Bestuur Gulpen. 

  

LOURDESGROT RIJCKHOLT  

Onder een mooi zonnetje en met veel gezelligheid is 

vrijdag 17 april de Lourdesgrot in de tuin van 

Rijckholt opnieuw ingezegend. Weer een mooi plekje 

erbij in onze parochies.  



GESPREK  

We krijgen af en toe te horen dat mensen graag een gesprek willen of dat 

pastoor of kapelaan op bezoek komen. Neem gerust contact met ons op.  
Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143, of kapelaan Boby  
Thomas 06-59710549 . 
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