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Samenwerkende parochies  

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp,  

Oost-Maarland, Rijckholt  
  
VASTENTIJD 2026  LUISTEREN EN VASTEN   

“De vastentijd is een tijd om het mysterie van God 

opnieuw centraal te stellen in ons leven.” In zijn 

vastenboodschap nodigt paus Leo XIV ons uit tot 

twee eenvoudige, maar diepgaande bewegingen: 

luisteren en vasten.  

Luisteren  

Niet alleen naar het Woord van God, maar ook naar de roep van mensen die 

vaak niet gehoord worden.  

Vasten  

Niet alleen minder eten, maar ruimte maken in ons leven, in onze verlangens 

en zelfs in onze woorden. Misschien begint bekering wel hier: bij aandacht, 

stilte en zorgvuldigheid. Bij woorden die verbinden en keuzes die ruimte 

scheppen voor de ander. Laat deze vastentijd een tijd zijn van luisteren, van 

innerlijke vrijheid en van hoop die gedeeld wordt.  
  

                                                                                                                                                                      

 



TIP VAN ONZE PAUS  

Graag wil ik hier een stukje uit de Vastenbrief van onze paus plaatsen over de 

bekoring waarin we vaak in deze tijd meegaan. De bekoring van te direct te 

reageren. Hij nodigt ons uit tot een zeer concrete en vaak weinig 

gewaardeerde vorm van onthouding, te weten die 

waarbij men zich onthoudt van woorden die onze 

naaste treffen en kwetsen. Laten wij beginnen met onze 

taal te ontwapenen door af te zien van scherpe 

woorden, een onmiddellijk oordeel, kwaadspreken over 

wie niet aanwezig is en zich niet kan verdedigen, laster. 

Laten wij ons inspannen om onze woorden zorgvuldig 

te leren kiezen en vriendelijk te zijn: in het gezin, onder  

vrienden, op de werkplek, in de social media, in het politieke debat, in de 

communicatiemiddelen, in de christelijke gemeenschappen. Dan zullen vele 

woorden van haat plaats maken voor woorden van 

hoop en vrede.   

VOORSTELINGSMISSEN COMMUNICANTEN  

7 maart Oost-Maarland, 8 maart Mariadorp, 15 

maart Gronsveld  

Op zaterdag 7 maart om 19.15 uur in Oost-Maarland, zondag 8 maart om 

11.30 uur en op zondag 15 maart om 11.00 uur in Gronsveld zullen de 

voorstellingsmissen voor onze communicanten zijn. De kinderen zullen zich 

dan gaan voorstellen en presenteren aan de gemeenschap. De H. Mis is vrij 

toegankelijk. Graag uw gebed voor onze Communicanten.   
  

VORMSEL 20 maart Mariadorp en 27 maart Gronsveld  

Op vrijdag 20 maart zal om 19.00 uur in de kerk van Mariadorp en op vrijdag 

27 maart zal om 19.00 uur in de kerk van Gronsveld het vormsel worden 

toegediend aan onze vormelingen. In Mariadorp door Mgr. van Rens en in 

Gronsveld door Mgr. De Jong. Graag uw gebed voor onze vormelingen, dat ze 

mogen beseffen dat de H. Geest hen wil ondersteunen in hun leven.   



VASTENACTIEPROJECT 2026  

Studiefonds voor jongeren in Togo  

Dit jaar steunen onze parochies een bijzonder project in 

Togo, in West-Afrika. We helpen bij de opbouw van een 

studiefonds voor jongeren in en rond de hoofdstad Lome.   

Togo en Lomé   

Togo is een klein land in West-Afrika met ongeveer 8,5 

miljoen inwoners. Het land heeft een jonge, dynamische 

bevolking, maar kampt met grote  

onderwijsachterstanden. Meer dan de helft van de 

kinderen heeft moeite met basisvaardigheden zoals lezen 

en rekenen. Secundair onderwijs blijft moeilijk 

toegankelijk door hoge kosten en een tekort aan infrastructuur. Vooral op het 

platteland ontbreekt het aan voldoende scholen en gekwalificeerde leraren. 

Buiten de grote steden ligt de armoede aanzienlijk hoger, waardoor veel 

jongeren vroegtijdig stoppen met school. Gezinnen kunnen schoolgeld en 

studiematerialen vaak niet betalen en kinderen moeten regelmatig meehelpen 

in het gezinsinkomen. Lome is het centrum van onderwijs en jongerencultuur. 

Jongeren uit het hele land komen naar de stad voor studiekansen, in de hoop 

op een betere toekomst. Maar de kosten voor opleidingen zijn voor veel 

gezinnen onhaalbaar. In de wijk Agodeke, waar ook het seminarie staat, leven 

veel families in bescheiden omstandigheden. Voor deze jongeren is een 

opleiding de sleutel om aan armoede te ontsnappen, maar die sleutel ligt lang 

niet voor iedereen binnen handbereik.  

Het studiefonds ondersteunt jongeren die willen 

doorstuderen maar de kosten van hun opleiding 

niet kunnen dragen. Zonder deze steun zouden 

veel van hen hun studie moeten afbreken of 

überhaupt niet kunnen beginnen. Door een 

opleiding af te ronden vergroten deze jongeren 

niet alleen hun eigen kansen op de arbeidsmarkt, 

maar kunnen zij ook bijdragen aan de 

ontwikkeling van hun gemeenschap. Opgeleid als leraar, verpleegkundige, 

ambtenaar of ondernemer worden zij zelf dragers van verandering. Uw steun 

opent deze wegen naar onderwijs, ontwikkeling en een hoopvolle toekomst 

voor een nieuwe generatie in Togo.  

Ter plaatse zijn er een aantal mensen (pater van de S.M.A die controleert 

vanuit de kerk en de leiding heeft en mensen uit de onderwijswereld) die 



iedere aanvraag zullen controleren en zullen opvolgen zodat er zekerheid kan 

worden ingebouwd.  

Samen kunnen we het verschil maken. Helpt u mee? U kunt uw vastenzakje 

bij uw parochie inleveren. Of maak uw gift over op rekeningnummer: 

NL21INGB0003000046 tnv Missiebureau Roermond onder vermelding van 

Togo.  

PRESENTATIE PROJECT VASTENACTIE  

Op woensdag 11 maart zal pater Storcken samen met pater Pascal een 

presentatie geven over zijn project en het leven in Togo. Dit zal plaatsvinden 

in het zaaltje van Cafe Riekelt in Rijckholt. Het begint om 20.00 uur. Het zal 

een uur duren, waarvan eerst een half uur over het project gesproken wordt en 

daarna is er de mogelijkheid om vragen te 

stellen. Graag wil ik iedereen hiervoor 

uitnodigen.   

MEEHELPEN MET DE VASTENACTIE  

We zoeken nog mensen die willen meehelpen met bezorgen van de folders en 

ophalen van de vastenactiezakjes. Wil je mee doen neem dan contact op.  

Alvast hartelijk dank.  

GELUK  

Bij de vormsellessen kwamen we te spreken over geluk, en 

wat maakt je gelukkig. Iedereen kwam met andere 

antwoorden. Hoe zou het zijn als ik het u zou gaan vragen.  

Welke antwoorden zouden er dan komen?   

Natuurlijk is geluk voor iedereen weer anders.   

Laatst las ik het volgende: Hij was met een vriend bij de 

grens van Zuid-Afrika en Mozambique geweest en had 

daar vlak bij de grens ineens een verkeersbord gezien met het woord Geluk 

erop. Samen besloten ze toen om dat dorp eens te gaan bekijken. Ze reden een 

stuk het binnenland in, kwamen langs een paar huisjes en na een flink stuk 

kwamen ze de woestijn in. Ze zagen daar een man rondlopen en vroegen waar 

het dorp geluk nu lag. De man vertelde ze dat ze er al voorbij waren gereden. 

Maar zo vertelde de man verder. Is het niet zo dat we heel vaak al het geluk 

voorbij rijden en niet beseffen dat het geluk daar is.  

Zo is het misschien wel ook wel voor ieder van ons.  

We zoeken het geluk in onbereikbare doelen, ver weg. En zien het echte geluk 

niet als we er langs komen.  

We hebben vaak van alles in overvloed. Maar we zijn vaak niet echt gelukkig, 

we willen meer, we willen van alles. Toch dan is het eigenlijk veel 

belangrijker dat we elkaar ontmoeten. Het echte geluk mag liggen dat we niet 



alleen leven, maar samen. In die ontmoeting mogen we leren vooral ons zelf te 

zijn, we hoeven ons niet beter of anders voor te gaan doen. Die ontmoeting 

mogen we echter ook met God hebben. Hij wil ons graag ontmoeten, Hij wil 

ons graag gelukkig zien.   

De naam Jezus betekent trouwens God wil ons mensen gelukkig zien. En dat 

doet Hij door ons nabij te zijn, op de momenten dat wij het moeilijk hebben, 

maar ook met ons mee te vieren als we blij zijn. Je hoeft het allemaal niet 

alleen te doen. Hij is er voor ieder van ons.  

Het probleem is echter vaak dat we door alle overvloed die op ons af komt in 

het leven, vaak vergeten om dan aan God te denken, om te komen tot 

ontmoeting met Hem. En zo rijden wij ons geluk soms ook voorbij zonder dat 

wij er erg in hebben. En dat is natuurlijk jammer. Dat is zonde, zou je bijna 

gaan zeggen.  

Weet dus dat geluk niet ligt in alle overvloed of overdaad, maar juist vaak in 

de kleine dingen. Probeer die dingen dan te blijven zien. En geniet ervan, niet 

altijd alleen, maar juist ook samen.   

    

KINDERPAGINA  

Deze keer een dubbele puzzel.  

  



  


