
  

Nieuwsbrief  6 februari 2026    

Samenwerkende parochies  

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp,  

Oost-Maarland, Rijckholt  
 

VASTELAOVEND SAME 

Beste mensen wat zou het mooi zijn als we vastelaovend same konden 

vieren. Dat iedereen er echt welkom bij was, dat niemand werd 

buitengesloten. 

Ik kom eigenlijk ieder jaar weer in het gemeentehuis bij de 

sleuteloverdracht, op zich best een leuke en mooie bijeenkomst, want 

daar is het echt vastelaoavend same.  

Alle carnavalsverenigingen uit onze gemeente zijn er aanwezig onder 

leiding van hun prins(es) en door de burgemeester wordt dan de sleutel 

van de gemeente overgedragen aan de gemeenteprins(es). 

Het wordt niet apart in elke plaats gedaan maar juist samen. En dat is 

ook om te benadrukken dat we samen één gemeente vormen, maar ook 

samen carnaval moeten gaan vieren. Alleen feesten is niet gezellig, juist 

wanneer het samen gebeurt komt er nog meer sfeer en meer 

gezelligheid. Ik hoop dat het voor iedereen zulke carnavalsdagen 

mogen worden. En ziet u iemand alleen staan, trek hem of haar er 

gerust bij, want ook u zou niet graag als eenling langs de kant blijven 

staan. 

Graag wil ik iedereen een geweldige mooie carnavalstijd toewensen, 

waarin we gezamenlijk een schitterend feest ervan maken. En natuurlijk 



zien we elkaar op Aswoensdag terug om de vastelaovend ook same af 

te sluiten met het ontvangen van het askruisje. 

CARNAVALSMISSEN 

Ik hoop dat het voor iedereen zulke carnavalsdagen mogen worden. En 

ziet u iemand alleen staan, trek hem of haar er gerust bij, want ook u 

zou niet graag als eenling langs de kant blijven 

staan.  

Graag wil ik iedereen nog een geweldige mooie 

carnavalstijd toewensen, waarin we er gezamenlijk 

een schitterend feest van maken.  

En natuurlijk zien we elkaar op Aswoensdag terug 

om de vastelaovend ook same af te sluiten met het 

ontvangen van het askruisje.  

    

CARNAVALSMISSEN.   

Vasteloavend same doen we ook tijdens de 

Carnavalsmissen in Eckelrade op zaterdag 14 

februari om 19.00 uur en in Rijckholt op 

zondag 15 februari om 10.30 uur. Graag wil ik 

iedereen van harte daarvoor uitnodigen en 

kom gerust verkleed.  

  

ASWOENSDAG  

Op Vastelaovendsdinsdag mag nog tot 24.00 uur carnaval worden 

gevierd. In de katholieke traditie is klokslag middernacht carnaval 

voorbij en begint de veertigdaagse vastentijd tot het paasfeest.  

Op Aswoensdag komen we dan samen in de kerk om het askruisje te 

halen. Al onze prinsen met hun gevolg zullen het goede voorbeeld 

geven en voorop gaan om het askruisje te komen halen.  

Het askruisje is het symbool dat het niet altijd carnaval is. Juist door 

alles wat er in de wereld gebeurt is het ook goed om stil te staan bij de 

serieuze zaken van het leven. 

Ook is het goed om te leren dat het leven niet alleen om jezelf draait. 



Het is goed om ons klein te maken in het ontvangen van dat askruisje. 

 

De vieringen zijn om 10.30 uur in Breust  

(ook voor de bewoners van de Bron) en om 

19.00 uur dit jaar in Mariadorp en in 

Gronsveld. Let dus even op!  

  

40 DAGEN  

We gaan weer beginnen aan de voorbereidingstijd op het Hoogfeest van 

Pasen, de Veertigdagentijd of de Vastentijd. Beginnend op Aswoensdag 

en het duurt tot Pasen, dat zijn 46 dagen, maar op de zes zondagen hoef 

je niet te vasten.   
Nu moet het vasten geen doel op zich zijn, al is iets minder eten en 

drinken voor de meesten van ons echt niet ongezond, maar een middel 

om een beter (Christen)mens te worden. Behalve het ons ontzeggen van 

voedings- en genotsmiddelen kunnen we ook denken aan het meer 

aandacht geven aan ons gezin of aan onze medemensen. Niet alleen 

maar denken aan wat ik niet zou mogen, maar kijken hoe ik er meer  

kan zijn. Meer echte aandacht voor ons gezin of voor de mensen om ons 

heen. En tegelijkertijd ook meer aandacht 

voor God, ons gebedsleven, het lezen van een 

goed geestelijk boek.  
Het is denk ik goed om minder verstrooiing te 

zoeken bij TV of internet en de tijd die je dan 

overhoudt te besteden aan een liefdevoller 

omgaan met elkaar.  
Een vast onderdeel van de veertigdagentijd is dan ook het geven van 

aalmoezen aan de allerarmsten. Daarvoor is de Vastenactie in het leven 

geroepen. Via de kerk kunt u geld geven aan een project in de derde 

wereld. De Vastenactie wil echter meer zijn dan een normale collecte 

voor een goed doel; dan is het een goed idee om ergens in huis een 

vastenpotje te zetten. Als u telkens als u boodschappen gedaan heeft iets 

van wat u bespaart omdat u minder snoep, snacks of rookwaar gekocht 

heeft, in dat potje stopt, levert dat in de Goede Week een aardig bedrag 

op voor in het Vastenzakje. Behalve geen vlees eten op Aswoensdag en 

Goede Vrijdag zijn er geen vaste Vastenregels. U bepaalt zelf of en hoe 



u vast, maar hoe meer werk u maakt van de Veertigdagentijd, hoe 
bewuster u Pasen kunt vieren.  

VASTENACTIEPROJECT 2026  

Studiefonds voor jongeren in Togo 

Dit jaar steunen onze parochies een 

bijzonder project in Togo, in West-

Afrika. We helpen bij de opbouw van 

een studiefonds voor jongeren in en 

rond de hoofdstad Lome. Het fonds is 

opgezet ter gelegenheid van het 50-

jarig priesterjubileum van pater Ton  

Storcken, SMA-missionaris. Hij was jaren pastoor van onze parochies 

Eckelrade, Gronsveld en Rijckholt. Zijn werk in Togo confronteerde 

hem dagelijks met de uitdagingen waarmee jongeren te maken hebben: 

gebrek aan schoolgeld, beperkte toegang tot opleidingen en een tekort 

aan studievoorzieningen. Met dit nieuwe studiefonds willen we 

jongeren kansen geven die zij anders niet zouden hebben: toegang tot 

vorming, onderwijs en een toekomst met perspectief.  

Komende edities zullen we hier meer over gaan vertellen.  

 
CONCERTEN   

De vorige keer schreef ik over 2 concerten die plaats zouden vinden in onze 

kerken.   
Beide concerten waren erg mooi. Op zaterdag een try-out concert van Vocal 

Breeze. Met een mooi gevulde kerk, mochten we luisteren naar hun klanken.  
En we zijn blij dat ze dit jaar ook een keer de H. Mis komen opluisteren.  
En op zondag het concert van CantaMaas in Rijckholt.   
Beiden koren zijn pas begonnen maar brengen een geweldige muzikale 

uitvoering. CantaMaas bijvoorbeeld is een jong a-capella koor (1 jaar) met 

jonge zangers. De leden zijn internationaal maar het koor heeft zijn thuisbasis 

in Maastricht en staat onder leiding van Aljosha Ristow.  
Alle muziek werd tot in de puntjes perfect uitgevoerd door een enthousiast en 

gedreven koor. Het is te merken dat zowel de zangers en zangeressen, alsook 

de dirigent veel plezier hebben in het brengen van muziek op topniveau.  Het 

mooie is dat ook zij gaan terugkomen voor een concert, en dan in de kerk van 

Gronsveld.   
Dus mocht u aankondigingen van hen beiden zien, weet dat het aanraders zijn.   



PAROCHIE KAN NIET BESTAAN ZONDER VRIJWILLIGERS  

De Verenigde Naties hebben 2026 uitgeroepen tot het jaar 

van de vrijwilliger. Dat is mooi. Vrijwilligers doen veel goed 

en zinvol werk. Ook in de kerk. Onze parochies zouden niet 

kunnen bestaan zonder de inzet van de kosters, de 

misdienaars en acolieten, de lectoren, de missiewerkgroep, de 

kerkbestuursleden, het zangkoor, de klusploeg, de bouwers 

van de kerststal, de poetsploeg, de bloemsiergroep, de 

verzorgers van het wasgoed van de kerk, de diaconiegroep, 

de kerkhofploeg en nog zoveel andere vrijwilligers die hier niet genoemd 

worden.  
Het zijn allemaal mensen die zich belangeloos inzetten voor onze parochies. 

Op hun eigen manier dragen ze een steentje bij aan het realiseren van het 

koninkrijk van God in onze wereld. Dat zullen ze zelf waarschijnlijk helemaal 

niet zo benoemen en daarom doen wij het maar, want het mag best eens 

gezegd worden. Wie zich inzet voor een ander, verkondigt het evangelie.  

Zelfs zonder z’n mond open te doen.  
Tegen al die stille krachten die voor en achter de schermen onze parochies 

meedragen, zeggen wij in dit jaar van de vrijwilliger: heel veel dank voor 

jullie inzet!  
En denk eens er over om zelf ook vrijwilliger te worden, mocht u het nog niet 

zijn. 

  

KINDERPAGINA  

Deze keer een puzzel bij het evangelie van deze zondag. Dat we zelf een licht 

moeten zijn in deze wereld.  

  



  
  


