
                             
 

Nieuwsbrief  27 december 2025   

Samenwerkende parochies 
Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, 

Oost-Maarland, Rijckholt 

 
DANK  
Graag willen wij iedereen bedanken die heeft 

bijgedragen aan de vieringen met Kerstmis, 

het poetsen van de kerken en de versiering 

van deze, het opstellen van de Kerststallen. 

De mensen van de muziek, de kosters, 

acolieten en lectoren, collectanten, 

deelnemers van de gezinsmis en alle vrijwilligers. Zonder hun inzet zouden 

we niet kunnen. 

 

DANK 2 
Natuurliijk ook dank voor alle positieve reacties op 

mijn bijdrage aan het geloofsgesprek op zondag 21 

december op NPO2 over de Kerststallen. (Het is 

natuurlijk nog terug te kijken) 

 

H. MIS DINSDAG 30 DECEMBER IN OOST-MAARLAND KOMT 

TE VERVALLEN 

Let even op, vanwege alle vieringen in deze dagen komt de H. Mis op 

dinsdag 30 december te vervallen.  

 

JAARWISSELING 

Het is een goed gebruik om het jaar op een goede manier af te sluiten en 

om zegen te vragen bij de start van het nieuwe jaar.  

 

De vieringen op Oudjaar zijn om 31 december om 19.00 uur in Oost-

Maarland en in Eckelrade 

                                                                                                                                                                           



De vieringen op Nieuwjaarsdag zijn om 11.00 

uur in Gronsveld en om 11.30 uur in Eijsden.  

 

NIEUWJAARSRECEPTIE  
De nieuwjaarsreceptie is dit jaar aansluitend aan 

de H. Mis van Eijsden op de pastorie, Kerkstraat 

15 in Eijsden, waarbij er de gelegenheid is om 

elkaar een Zalig Nieuwjaar te wensen.  

 

KAPELAAN OP VAKANTIE NAAR INDIA 

Zoals vorige keer al geschreven zal onze kapelaan Boby Thomas van 

zondag 4 januari t/m vrijdag 30 januari naar zijn ouders in Kerala (India) 

gaan. We wensen kapelaan dan ook een mooie periode toe. Dat hij ook tot 

rust mag komen en veel plezier met zijn familie en dierbaren mag hebben. 

Er is gedurende zijn afwezigheid een aangepast programma.  

Hierbij het rooster voor komende weken. 

 

Rooster afwezigheid Kapelaan. 

Zondag 4 januari H. Mis in Rijckholt vervalt, in Mariadorp is een 

gebedsdienst door diaken Houben. De andere H. Missen gaan door. 

Week 5-9 januari 6 januari vervalt de H. Mis in Gronsveld en 8 januari in 

Eijsden. De overige H. Missen gaan door. 

Weekend 10-11 januari Met vervangende priesters gaan alle vieringen 

gewoon door. 

Week 12-16 januari. 13 januari vervalt de H. Mis in Oost-Maarland en 15 

januari in Gronsveld. De overige H. Missen gaan gewoon door. 

Weekend 17-18 januari. De H. Mis in Oost-Maarland komt te vervallen. 

De overige H. Missen gaan door met vervangende priester. 

Week 19-23 januari 20 januari vervalt de H. Mis in Gronsveld en 22 

januari in Eijsden. De overige H. Missen gaan door. Op 22 januari is er 

ook een extra H. Mis in het zorgcentrum in Gronsveld. 

Weekend 24-25 januari De H. Mis in Eijsden komt te vervallen, de 

overige H. Missen gaan met vervangende priester door. 

Op zaterdagavond is in Oost-Maarland om 19.15 uur de 

Sebastianusviering.  

Week 26-30 januari 27 januari vervalt de H. Mis in Oost-Maarland en 29 

januari in Gronsveld. De overige H. Missen gaan gewoon door.  

Vanaf het weekend 31 januari-1februari is alles weer als normaal. 



NIEUW LECTIONARIUM 

Mensen die de afgelopen periode in de kerk 

zijn geweest in de H. Missen is het misschien 

al opgevallen dat de lectoren en de pastoor 

niet lezingen uit de Bijbel niet lazen vanuit 

een boek (lectionarium) maar vanuit losse 

blaadjes. Halverwege november kregen we 

vanuit het bisdom het bericht dat vanaf de 

eerste zondag van de advent er een nieuw lectionarium beschikbaar was en 

deze gebruikt moest gaan worden (vanaf 1e zondag vasten verplicht). Het 

is echter een groet kostenpost om dit nu aan te schaffen voor alle kerken, 

zeker omdat we niet weten wat de toekomst gaat brengen. Daarom wachten 

we nog even met het aanschaffen tot er meer zekerheid is. 

Maar waarom deze aanpassingen. De vertaling die we sinds 1971 (zo oud 

zijn de huidige boeken) gebruiken was toen snel gemaakt, en niet altijd 

correct geweest. Zeker wat betreft de vertalingen van de psalmen. Men nu 

heeft nu alles opnieuw bewerkt en aangepast. Zodat het beter zou 

aansluiten bij alles. Of het altijd een verbetering is, betwijfel ik, zeker 

omdat we bepaalde woorden en zinnen gewend zijn. Een voorbeeld. Het 

woord herberg uit het kerstevangelie is nu vertaald naar gastenverblijf.  

Toch zullen we er aan gaan meewerken. Dus voorlopig met losse blaadjes 

en uiteindelijk als er meer bekend is met de 

officiële boeken. 

TOEKOMST KERK OOST-MAARLAND  

Op donderdag 15 januari om 20.00 uur is er een 

bijeenkomst in de kerk van Oost-Maarland, om 

samen stil te staan bij de toekomst van de kerk. 

Er wordt terug gekeken naar de enquette die in 

het dorp is gehouden, verder wordt er gesproken over de financiële situatie 

en de bouwkundige staat van de kerk. Dit alles om zo samen na te denken 

over de toekomst. Want jij bent die toekomst. Dus jouw inzet is wezenlijk. 

Deze avond is bedoeld alleen voor de inwoners van het dorp. 

DRIEKONINGEN 

6 januari vieren we natuurlijk het feest van drie koningen of de wijzen 

zoals ze in de Bijbel vermeldt staan. Deze 3 koningen zijn in menige 

kerststal verschillend. Verschillend van huidskleur en leeftijd. Van jong 

naar oud, van wit naar bruin. Eigenlijk is dat heel bewust gedaan. Namelijk 

die verschillen maken duidelijk dat iedereen welkom is bij Jezus, maar ook 



dat hij koning mag zijn voor de gehele wereld.  

Wij mogen net als de wijzen op weg gaan naar die stal. 

De wijzen volgen een ster om zo uit te komen bij de 

nieuwe geboren koning. Ook wij mogen die ster 

volgen. Nu hebben we tegenwoordige allemaal van die 

navigatiesystemen om ergens uit te komen, zodat we de 

ster niet meer zien. 

Misschien is het dan goed om eens extra te bidden tot 

Gods geest dat hij die ster voor u duidelijk mag maken. 

Dat Gods Geest voor u het navigatiesysteem mag zijn 

op uw weg door heen het leven. Een weg met God als onze koning. Niet 

een koning met macht, maar een koning als een klein kind, een koning met 

liefde. 

Graag wil ik u uitnodigen om dit feest met ons mee te vieren. Hoewel 

natuurlijk 6 januari de eigenlijke dag is, vieren we het kerkelijk gezien het 

in het weekend van 3 en 4 januari. 

 

DOOPSCHELPEN 

Op zondag 11 januari zal om 14.00 uur in de viering zijn van de 

doopschelpen. Hier worden de dopelingen van het afgelopen jaar nog eens 

gezegend en worden de doopschelpen als een herinnering aan het doopsel 

uitgereikt.   

DEKENALE BEDEVAART NAAR LOURDES  
We willen van 11-19 september naar Lourdes gaan met het 

dekenaat. Hiervoor is op woensdag 28 januari om 19.30 uur 

een informatieavond in Gulpen in het Parochiezaaltje. 

Kapelaan Pendersplein 10 

DEKENALE BEDEVAART 2 

Ook dit jaar gaan wij weer op dekenale dagbedevaart, maar 

niet naar Banneux zoals afgelopen jaren maar wel naar 

Kevelaer. 

Ook de datum wordt anders namelijk: 1 oktober 2026. 

Nadere informatie volgt. 

ARDENNENTOCHT 

Van 25-30 april is er een trektocht door de Ardennen voor jongeren van 

18-30 jaar. Meer informatie via de pastorie en posters in de kerken. 
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