
  

Nieuwsbrief  16 juli 2025    

Samenwerkende parochies  
Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp,  

Oost-Maarland, Rijckholt  
  
BRONK EN PROCESSIE  

Ondertussen is ook de processie in Oost-Maarland geweest, het 

koningmeisteken in Gronsveld en alle jeugdbronkjes en activiteiten 

daar rondom heen. Ik denk dat we met een goed gevoel mogen 

terugkijken op deze periode. Het is weer goed geweest. Zeker ook 

het enthousiasme van de jeugd laat zien dat het niet dood hier is. Dat 

                                                                                                                                                                      

 



we het moeten blijven koesteren en ons ervoor moeten blijven 

inzetten.  

Dank aan iedereen die op een of andere manier heeft geholpen.  

  

WIEROOKVAT VERMIST  

Na de processie in Eijsden missen we een wierookvat. Mocht iemand 

weten waar deze gebleven is, geef dat even door of breng het even naar 

de kerk. Het zou toch jammer zijn als we daardoor komend jaar met een 

persoon minder kunnen gaan.   

     

PROCESSIE MARIADORP  

We hebben nog een processie voor de boeg. En dat is 

op zondag 17 augustus in Mariadorp. We beginnen 

daar om 10.00 uur met een openluchtmis bij de 

Lourdesgrot. Opgeluisterd door het jubilerend 

gezelschap Da Capo. Waarvoor dank. Aansluitend 

trekt dan de processie om weer te eindigen bij de 

Lourdesgrot. Na afloop is er nog een gezellig samenzijn op het grasveld 

naast de kerk. Mochten er nog kinderen, volwassenen, trommelaars of 

andere muzikanten willen meedoen neem dan contact op.  

  

DEKENALE BEDEVAART NAAR BANNEUX 28 augustus   

Op donderdag 28 augustus 2025 zal de  

jaarlijkse bedevaart naar Banneux  

plaatsvinden voor alle parochies van het 

dekenaat Gulpen. Het thema van dit jaar is: 

“Pelgrims van hoop”. 

Programma  

8.30 u. - 9.00 u.  Vertrek met bussen naar  

Banneux  

11.00 u. Plechtige hoogmis met priesters uit het dekenaat  

14.00 u. Gebedsweg van de genadekapel naar de bron  

15.30 u. Plechtig lof met ziekenzegening in de grote kerk  

16.30 u. Thuisreis  

  

De kosten bedragen € 22,50 voor de busreis, en € 17,50 voor de lunch.  



Opgeven kan tot en met 5 augustus bij kapelaan of pastoor of bij de 

contactpersonen.   

Rolstoelgebruikers kunnen mee indien ze zelf voor begeleiding zorgen; 

begeleiders betalen de halve prijs (bus). Als de rolstoelgebruikers in de 

bus kunnen zitten, moet de rolstoel opklapbaar zijn.   

We hopen op veel deelnemers!  

  

KERKENVISIE  

We hebben ondertussen de kerkenvisie van de gemeente mogen 

ontvangen. Dit zullen we verder bespreken binnen onze besturen. Voor 

het vervolgtraject binnen onze parochies krijgen we externe hulp die 

geregeld is door het bisdom. Hiermee hebben we met het pastorale team 

donderdag 17 juli ’s avonds een kennismakingsgesprek. Het is goed dat 

ook externen meekijken die met een open blik kijken en los staan van 

alle gevoeligheden. Zodat we de juiste stappen gaan zetten voor de 

toekomst.  

 

JUBILEUM PATER STORCKEN   

In oktober is pater Storcken 50 jaar priester. Hij is dan echter weer terug 

naar Togo. Daarom zullen we het op zondag 28 september gaan vieren 

met een H. Mis om 10.00 uur in Rijckholt (de H. Mis in Gronsveld komt 

die dag te vervallen). Na afloop is er dan een kleine receptie te zijner 

ere. Meer informatie volgt nog. Maar zet het alvast in uw agenda.  

PASTOOR OP VAKANTIE 21 JULI-1 AUGUSTUS  

Net als velen zal ik deze periode mijn vakantie gaan houden. Het zal 

weer een vakantie worden met veel wandelen door de natuur. Gewoon 

genieten van de schepping, genieten van de natuur, het hoofd 

leegmaken zodat we weer fris opnieuw kunnen starten.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Aangepast programma  

Vanwege mijn afwezigheid vervallen er een aantal weekmissen. 

Dinsdag 22 juli in Oost-Maarland, donderdag 24 juli in Gronsveld, 

dinsdag 29 juli in Gronsveld en donderdag 

31 juli in Eijsden.| De H. Missen in het 

weekend gaan gewoon door.  

REM ME AF, HEER.  

Het volgende gebed kwam ik ooit tegen op 

een vakantie. Met het evangelie van 

komende zondag vond ik het nu weer 

passend.   

  

Rem me af, Heer. Vertraag mijn stand, laat het bonzen van mijn hart 

verminderen door mijn geest tot rust te brengen.  

Geef richting aan mijn gehaaste tred door uitzicht op de eeuwige 

begrenzing van mijn leven en van de tijd.  

Geef me te midden van de verwarring van de dag de kalmte van 'Ik sla 

mijn ogen op naar de bergen' en doorbreek de spanning in mijn 

zenuwsysteem en in mijn spieren door de rustgevende muziek van 

herinneringen.  

En leer me de kunst van het nemen van kleine 'paar-minuten-vakanties'. 

Om te kijken naar een bloem, om te praten met een vriend, een hond te 

aaien, naar een kind te glimlachen, Een paar regels te lezen uit een goed 

boek.  

Leer me de kunst om me te laten onderbreken. 

Rem me af, Heer, en inspireer me tot het 

uitslaan van mijn wortels diep in de bodem van 

de duurzame waarde, zodat ik kan groeien naar 

mijn bestemming.  

Bepaal me erbij, iedere dag dat hardlopers vaak 

doodlopers zijn.  

En dat er belangrijkere dingen in het leven zijn dan de snelheid 

opvoeren.   

Laat me steeds omhoog kijken naar de eik die boven mij uittorent en 

beseffen dat hij zo groot en zo sterk uitgroeide omdat hij langzaam maar 

zeker groeide.  



  

Naar aanleiding van dit gebed, kwamen bij mij wat gedachten naar 

boven. Want inderdaad hoe vaak lopen we niet ons zelf voorbij. Hoeveel 

kwaliteit van het leven gaat verloren door de snelheid waarmee we 

leven, of waarmee we menen te moeten leven. Alles moet steeds sneller, 

bang dat we anders iets gaan missen.  

Zeker door de moderne media menen mensen vaak dat men alles moet 

doen, omdat men niet goed genoeg is. En zo jagen we elkaar de burn-out 

in. Vakanties worden al weer tijden om nieuwe dingen te gaan 

verzinnen.  

Kan het echter niet anders. Eigenlijk leert dit gebed/gedicht het ons, 

misschien wel juist als we het druk hebben of stressvol zijn.   

Natuurlijk als je alles meent te moeten meemaken, als je bang bent dat 

je anders achter het net vist, te laat bent, dan is het logisch dat je extra 

gejaagd door het leven gaat. Maar is het zo logisch, is het niet veel  

belangrijker om rust te nemen om echt te kunnen genieten. De kunst 

van het wandelen, niet het hardlopen, levert daarentegen een gelukkig 

bestaan op. Ook nu, binnen de eeuwige begrenzing 

van het leven al. Het leven van nu is het veld waarin 

we groeien naar de bloem die we eens zullen zijn. 'In 

rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en 

vertrouwen ligt jullie kracht', zegt God.   

Graag wens ik u die rust toe.  

  

  

KINDERPAGINA  

Deze keer een puzzel voor komende zondag. 



  

  


