
                             
 

Nieuwsbrief  26 mei 2025   

Samenwerkende parochies 
Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, 

Oost-Maarland, Rijckholt 

 
1

E
 HEILIGE COMMUNIE HEMELVAARTSDAG 

Op Hemelvaartsdag 29 mei is de 1
e
 H. Communie in 

Gronsveld om 10.30 uur. Graag uw gebed gevraagd 

voor onze 14 communicanten. 

Het thema dit jaar is: Hartje lief. Juist in deze tijd is 

het goed om inderdaad een liefdevol hart te hebben. 

Onze Communicanten mogen weten dat Jezus van 

hen houdt. 

DANKVIERINGEN COMMUNIE 

Op zaterdag 31 mei in Oost-Maarland en zondag 1 juni in Eijsden 

worden de dankvieringen voor de Communicanten gehouden van Oost-

Maarland en van Breust-Eijsden en Mariadorp. Het is goed om 

dankbaar te zijn voor wat Jezus voor ons allemaal doet. 

 

HEMELVAARTSDAG  

40 dagen na Pasen mogen we Hemelvaart vieren. Jezus 

kon niet voor eeuwig hier op aarde blijven, maar 

gedurende deze 40 dagen na Pasen heeft Hij zijn 

leerlingen kunnen instrueren, en laten zien dat er een 

verrijzenis bestaat, dat de deur naar de Hemel geopend 

is geworden. En dat laat Hij nogmaals duidelijk zien 

door Zijn eigen Hemelvaart. Ooit hopen wij onze eigen 

hemelvaart te kunnen hebben, daar mogen we al bij 

stilstaan bij dit Hoogfeest van Hemelvaart. 

                                                                                                                                                                           



 

Vieringen met Hemelvaart 

Wo 28 mei 19.00 uur H. Mis Eckelrade en Oost-Maarland vooravond 

Hemelvaart 

Do 29 mei 10.00 uur H. Mis Eijsden en 11.30 uur H. Mis Mariadorp. In 

Gronsveld is dan de Communie. 

 

AANPASSING VIERINGEN 31 MEI EN 1 JUNI ivm jubileum 

Harmonie. 

Vanwege het jubileumfeest van de Koninklijke 

Harmonie van Gronsveld, op zaterdag 31 mei ’s avonds 

op het kerkplein, worden de vieringen in het weekend 

aangepast. 

Zaterdag 31 mei: 19.00 uur Rijckholt komt te vervallen. 

Zondag 1 juni: 9.30 uur Eckelrade (standaard) en om 

11.00 uur Rijckholt als plaatsvervanger van de H. Mis in 

Gronsveld, omdat daar nog alles vol staat vanwege het 

concert. Dus heel simpel de H. Mis van Gronsveld vieren we in 

Rijckholt. Weet u daar ook van harte welkom 

 

BEGEESTEREN 

Wat een begeestering kom je tegen binnen onze parochie. Mensen die 

zich met hart en ziel inzetten binnen het verenigingsleven en binnen 

onze kerk. 

Mensen die vanuit hun menselijke ‘geestverbondenheid’ er voor 

anderen zijn…. zomaar gratis, helemaal voor niets! Ja, in dat soort 

mensen herleeft het pinksterfeest telkens opnieuw. Mensen die 

‘begeesterd’ zijn… echt met ‘spirit’ in het leven van elke dag staan. 

In de geest van de ‘verrezen’ mens Christus, mogen wij Zijn opstaan 

telkens opnieuw waar proberen te maken in de wereld van nu. Is dat 

niet de ultieme opdracht die wij in ons hart meedragen en dienen uit te 

dragen? 

Immers: 

Christus leeft…. als wij begaan zijn met elkanders vreugde en verdriet. 

Christus leeft…. als wij oog hebben voor de behoefte aan troost en 

zorg van een zieke. 

Christus leeft…. als wij een voorbeeld van liefde en saamhorigheid 



zijn voor kinderen. 

Christus leeft…. als wij respectvol met elkaar omgaan ongeacht 

afkomst, geloof of geaardheid. 

Christus leeft…. als wij de diepe waarde van vriendschap en 

gastvrijheid blijven uitdragen. 

Christus leeft…. als wij de kunst van ‘het vreugdevol in het leven 

staan’ doorgeven. 

Christus leeft…. als wij tegen de stroom in, blijven geloven in de 

boodschap van liefde!   

Vol begeestering en levenskracht in het leven staan. 

En als je de levenskracht eens even kwijt bent…. gewoon omdat de dip 

net iets te groot is. Dan is het toch ook super fijn om te weten dat er 

mensen zijn die vanuit hun begeestering je terzijde willen staan, een 

helpende hand willen bieden, een luisterend oor willen zijn. 

Ja, zo ondervinden we allemaal op z’n tijd wel 

eens: het medeleven van je medemens kan je echt 

tot kracht en steun zijn….je weer vernieuwde 

‘geestkracht’ schenken. 

Is dat niet wat bedoeld is met het feest van 

Pinksteren. Leven vanuit ‘een goede geest’ om 

elkaar daarmee te ‘begeesteren’. In die Geest 

mogen we samen bouwen aan de toekomst van 

onze parochie! 

 

VIERINGEN MET PINKSTEREN 

Graag wil ik u uitnodigen voor de vieringen met Pinksteren. Een van 

de grote hoogfeesten van onze kerk. Laat de H. Geest ons werkelijk 

begeesteren, opdat wij kunnen leven vanuit een goede Geest, en dat er 

leven blijft in onze parochie. 

Za 7 juni: 18.00 uur Breust, 19.00 uur Eckelrade, 19.15 uur Oost-

Maarland. 

Zo 8 juni: 9.30 uur Rijckholt,10.00 uur Eijsden,11.00 uur Gronsveld, 

11.30 uur Mariadorp. 

Ma 9 juni.2e Pinksterdag 10.00 uur Eijsden 11.00 uur Gronsveld  

 

  



PAUS LEO XIV 

De vorige nieuwsbrief moest het conclaaf 

nog beginnen. Nu hebben we een nieuwe 

paus Leo XIV, die ondertussen ook al 

geïnaugureerd is. Heel snel waren de 

kardinalen eruit wie het moest worden.  

Voor heel veel mensen was hij toch een 

grote onbekende. Een Amerikaan ook nog, de mensen werden meteen 

bang dat het iemand in de lijn van Trump zou worden. Maar gelukkig 

bleek niets minder waar. Hij is natuurlijk geboortig uit Amerika, maar 

heeft grotendeels in Peru gewoond en gewerkt. Als lid van de 

Augustijnen werd hij hierheen gezonden als missionaris. Hij heeft daar 

heel goed het pastoraat leren kennen, wat geloof voor mensen 

betekend. Later werd hij algemeen overste van zijn orde. Zo leerde hij 

de wereld kennen, want overal hebben ze kloosters, zo ook in onze 

landen. Hij leerde de verschillen ervaren, later ging hij als bisschop 

weer terug naar Peru, om daar te werken in een arm bisdom. 

Uiteindelijk haalde Paus Franciscus hem naar Rome om daar te werken 

als hoofd van de afdeling die verantwoordelijk is voor de 

bisschopsbenoemingen. Sinds een paar jaar was hij kardinaal. 

Hij zal de lijn van Franciscus voortzetten, op een misschien wat rustige 

wijze, passend bij zijn persoon.  

Wat duidelijk merkbaar is, is zijn aandacht voor de vrede. Dat bleek 

wel uit zijn eerste woorden, als ook dat we het samen moeten doen. 

Dat we bruggenbouwers moeten zijn. Kerk zijn we samen en ben je 

niet alleen. 

Laten we voor onze nieuwe paus bidden dat 

hij de kracht krijgt om op een verbindende 

manier ons voor te gaan.  

 

In de dagen na zijn uitverkiezing kwam ik de 

volgende tekst die hij ooit geschreven had 

tegen:  

"Broeders, zussen... Ik praat met jullie, vooral met degenen die niet 

meer geloven, niet meer hopen, niet meer bidden, omdat ze denken dat 

God vertrokken is. Aan diegenen die het schandaal, de misbruikte 

macht, de stilte van een kerk die soms meer als een gebouw voelt dan 



als een thuis. Ik was ook boos op God. Ook ik heb goede mensen zien 

sterven, kinderen lijden, grootouders huilen zonder medicijnen. En ja 

hoor, er waren dagen dat ik bad en alles wat ik hoorde was een echo. 

Maar toen ontdekte ik één ding: God schreeuwt niet. God fluistert. En 

soms fluistert het uit de modder, van de pijn, van een oma die je voedt 

als je niets hebt. Ik kom niet om je volmaakt geloof te bieden. Ik kom je 

vertellen dat geloof een wandeling is door stenen, plassen en 

onverwachte knuffels. Ik vraag je niet alles te geloven. Ik smeek je om 

de deur niet dicht te doen. Geef God een kans, Hij wacht zonder 

oordeel.  

Ik ben gewoon een priester die God zag in de glimlach van een vrouw 

die haar zoon verloor.. En toch kookte ze voor anderen. Dit heeft me 

veranderd. Dus als je blut bent, als je niet gelooft, als je de leugens zat 

bent... kom toch. Met je woede, je twijfels, je vieze rugzak. Niemand 

hier zal je om een vip kaart vragen. Omdat deze kerk, zolang ik leef, 

een thuis voor daklozen zal zijn en een voedsel voor de vermoeiden. 

God heeft geen soldaten nodig. Ze heeft broers en zussen nodig. En jij, 

ja jij... jij bent een van hen. " Robert Prevost (Leo XIV) 

 

PRENTJES PAUS FRANCISCUS EN PAUS LEO.  
De uitvaartprentjes van onze overleden paus Franciscus 

liggen in de verschillende kerken. De prentjes van onze 

nieuwe paus zijn nog niet binnen, we verwachten ze wel elk 

moment en zullen dan ook in de kerken komen te liggen. 

 

VACATURE: BESTUURDERS GEZOCHT 

Na de oproep van vorige keer hebben we 1 aanmelding gekregen, 

maar dat is nog niet voldoende. Denk er eens over. Want we 

kunnen het niet alleen. Kerk zijn we samen. We willen namelijk uit 

iedere parochie minstens 2 vertegenwoordigers in het overkoepelend 

bestuur hebben, 

Daarom, als de parochies u ter harte gaan, 

meld u aan als bestuurslid, vraag informatie 

of kom eens kijken. De kerk zijn we samen. 

Zonder bestuur, zullen de kerken dicht 

moeten. We kunnen het niet alleen. Het zal 

echt samen moeten gebeuren. 



KINDERPAGINA 

 

HEMELVAART PINKSTEREN KNUTSEL  

 

 
 
Knutsel spullen 

Hand, potlood, schaar, lijm, wit papier, blauw papier 

 
Beschrijving van het knutselwerkje 

Een knutsel voor hemelvaart of de pinksterdagen, een duif van je handomtrek. 

Een witte duif wordt ook gebruikt als symbool voor de vrede, een vredesduif. 

Je hebt een hand nodig en iemand die je hand omtrekt met een potlood of 

andersom kan ook, hoe groter de hand hoe groter je duif. 

Kijk op de foto hoe je je hand neerzet. Als de omtrek klaar is kun je de staart, 

ogen en snavel van de duif tekenen. 

Knip de duif uit en plak je duif op een blauw papiertje. Je kunt je duif ook nog 

een takje buxus in zijn snavel doen. 

Fijne hemelvaart en pinksterdagen! 

 

 

 

https://www.jeknutseleikwijt.nl/print/hemelvaart pinksteren knutsel 2.pdf
https://www.jeknutseleikwijt.nl/print/hemelvaart pinksteren knutsel 2.pdf

