
                             
 

Nieuwsbrief  1 mei 2025   

Samenwerkende parochies 
Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, 

Oost-Maarland, Rijckholt 

 
1

E
 HEILIGE COMMUNIE 4 MEI 

Zondag 4 mei zal weer de 1e H. Communie 

zijn van de kinderen van de St. Jozefschool in 

Oost-Maarland en van de kinderen van de 

Cramignon en de Tangram in Breust-Eijsden 

en Mariadorp. De kinderen zijn blij dat deze 

dag nu gekomen is en dat ze Jezus als vriend 

mogen ontvangen. De Communieviering is om 

9.00 uur in Oost-Maarland en om 11.00 uur in 

de O.L. Vrouw Maria Tenhemelopneming in Mariadorp. 

Graag uw gebed gevraagd voor onze communicanten. 

In de kerk van Oost-Maarland is nog ruimte voor andere mensen die 

naar de H. Mis willen komen.  

De Communieviering in de kerk van Mariadorp is helemaal vol met de 

30 Communicanten, hun familie en hun genodigden. 

In Gronsveld zal op Hemelvaartsdag de Communie zijn. 

 

AANPASSINGEN VIERINGEN IVM COMMUNIE  

Vanwege de Communievieringen zijn de H. Missen voor deze dagen 

aangepast.  

Zaterdag 3 mei. De H. Mis in Breust als normaal, de H. Mis in Oost-

Maarland komt te vervallen.  

Zondag 4 mei: 9.00 uur Communieviering Oost-Maarland, 11.00 uur 

Communieviering Mariadorp. De H. Mis in Eijsden komt te vervallen. 

                                                                                                                                                                           



BIJ 80 JAAR VRIJHEID IN EEN ONRUSTIGE WERELD 

O Heer, 

U weet dat ik bezorgd ben 

over de bewapening.  

Ik wil alleen uw werktuig zijn 

om vrede te brengen in de wereld. 

Lieve God, 

waar vrede heerst, 

zijn wapens niet belangrijk. 

Waar vrede heerst, 

kunnen mensen van elkaar houden 

zoals U van ons houdt. 

Geef ons vrede, o Heer, 

waardoor wapens van geen nut meer zijn 

op deze mooie aarde. Amen 

Moeder Teresa 

BRUGGENBOUWEN IN PLAATS VAN MUREN 
Afgelopen zaterdag was de indrukwekkende uitvaart van onze vorige 

Paus Franciscus. Tijdens de preek sprak kardinaal Re over het 

geestelijk testament van hem. Hij gebruikte daarbij het evangelie 

waarin Jezus aan Petrus de vraag stelt: Hou je van Mij? En als deze 

bevestigd beantwoordt de opdracht kreeg: Weid mijn schapen. Vanuit 

de liefde voor God krijgen we een opdracht om dienstbaar te zijn. Onze 

overleden paus heeft dat heel duidelijk in praktijk gebracht. Maar het is 

een opdracht voor ieder van ons. 

In dit kader sprak hij o.a. over zijn boodschap rondom oorlog. Oorlog 

laat de wereld altijd slechter achter dan hij was, hij is voor iedereen 

altijd een pijnlijke en tragische nederlaag. “Bruggen 

bouwen en geen muren”is een oproep die hij 

herhaaldelijk heeft gedaan. Deze boodschap past 

natuurlijk heel goed bij het thema van de 

heiligdomsvaart in Maastricht dit jaar. Maar het is 

een opdracht voor ons allemaal. Juist in deze tijd 

waarin zoveel haat en nijd is, waarin zoveel leiders 

alleen aan zichzelf denken en muren bouwen, 

economisch en door mensen uit te sluiten, is het aan 



ons om die muren af te breken en bruggen te bouwen naar elkaar toe, 

naar een eenheid. We willen geen oorlog meer, maar een oprechte 

samenleving. Laten we daar dan ook aan bijdragen. Zeker in deze 

dagen rondom 4 en 5 mei, is dit ontzettend belangrijk, wezenlijk zelfs. 

Anders kunnen we geen vrede en vrijheid bewaren. 
 

GEBED VOOR HET CONCLAAF  
Op 7 mei begint het conclaaf voor de keuze voor een 

nieuwe paus. De Kardinalen hebben ons gevraagd er voor 

speciaal te bidden met dit gebed: 

‘Voor de kardinalen die in conclaaf bijeen zijn in Rome, 

dat ze, gedragen door het gebed van de gelovigen, 

betrouwbare getuigen zijn van de christelijke hoop en dat 

ze zich laten leiden door de Heilige Geest om de nieuwe paus aan te 

wijzen die de gelovigen onderricht in de deugd en hun harten vervult 

met de waarheid van het evangelie.’ 

VACATURE: HERDERS GEZOCHT! 

De vierde zondag van Pasen staat bekend als de ‘Zondag van de Goede 

Herder’. In de liturgie worden dan verhalen uit het evangelie gelezen, 

waarin Jezus zichzelf vergelijkt met een herder die voor z’n schapen 

zorgt. Het verhaal is niet elk jaar hetzelfde, maar het gaat wel steeds 

over een herder en over schapen. Dat is een duidelijke verwijzing naar 

Jezus die zichzelf met een herder vergelijkt en zijn volgelingen met 

schapen. 

Het is dan ook niet voor niets dat de vierde zondag van Pasen 

uitgeroepen is tot Roepingenzondag. We bidden dan heel speciaal dat 

God nieuwe herders roept die in zijn Kerk aan 

de slag willen gaan. Als priester, als diaken of 

als religieus. Vacatures zijn er voldoende! 

Maar geroepen zijn, gaat verder dan zomaar 

even solliciteren op een nieuwe baan. Het is 

een heel leven geven aan God en zijn Kerk. 

Dat is nogal wat. 

Wie zich geroepen voelt om priester of diaken 

te worden of om in te treden bij een religieuze 



gemeenschap moet daar zelf goed over nadenken. Maar het is ook 

belangrijk dat kandidaten zich door hun omgeving gesteund weten. 

Daarom is het goed om op roepingenzondag samen te bidden. Om 

nieuwe roepingen. Maar ook als hart onder riem voor wie al geroepen 

zijn, zodat zij zich gedragen weten door de hele geloofsgemeenschap.  

Denk je er zelf wel eens over om 'herder' te worden en als priester of 

diaken aan de slag te gaan? Neem dan gerust contact op. 

 

Zeer dringend, anders geen kerk meer!!!!!!!! 

VACATURE: BESTUURDERS GEZOCHT 

Deze maand gaat Saskia Voncken-

Damhuis stoppen als kerkbestuurslid in 

Breust-Eijsden. Ze is dit ruim 8 jaar 

geweest. Maar dat betekent dat er geen 

vertegenwoordiger meer vanuit deze 

parochie in de samenwerkende parochies 

zit. Het zelfde geldt al een langere tijd voor Oost-Maarland.  

Ook in de samenwerkende parochies van Gronsveld e.o. missen we 

vertegenwoordigers, uit Eckelrade en nog eigenlijk 1 uit Rijckholt. 

We willen namelijk uit iedere parochie minstens 2 vertegenwoordigers 

in het overkoepelend bestuur hebben, 

Daarom, als de parochies u ter harte gaan, meld u aan als bestuurslid, 

vraag informatie of kom eens kijken. De kerk zijn we samen. Zonder 

bestuur, zullen de kerken dicht moeten. We kunnen het niet alleen. Het 

zal echt samen moeten gebeuren. 

 

MOEDERDAG 
Stil staan bij je moeder, bij wat ze allemaal voor je doet is 

goed. Natuurlijk hoef je er geen commercieel feestje van te 

maken zoals de media ons soms doen geloven. Toch oprechte 

aandacht en liefde zou heel mooi zijn. Het toont je 

dankbaarheid voor wie ze voor je is.  

Maar we hebben ook een hemelse moeder, Maria. Hoe mooi 

zou het zijn om ook aan haar aandacht te schenken in deze 

dagen. 

 

 



KINDERPAGINA 

Deze keer een kleurplaat bij het evangelie van volgende week zondag. 

 


