
                             
 

Nieuwsbrief 3 maart 2024  

Samenwerkende parochies 

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-

Maarland, Rijckholt 

 
VORMSEL IN MARIADORP EN 

GRONSVELD  

Op zaterdag 9 maart zal het vormsel zijn in 

Mariadorp voor de kinderen van Mariadorp en 

Breust. Op vrijdag 15 maart zal het vormsel worden 

toegediend in Gronsveld voor de kinderen vanuit 

Gronsveld, Eckelrade en Rijckholt. De Vormheer is 

dit jaar rector Hendriks van het seminarie. Beiden 

vieringen beginnen om 19.00 uur. Graag uw gebed voor onze 

vormelingen, dat ze mogen beseffen dat de H. Geest hen wil 

ondersteunen in hun leven. 

 

VOORSTELLINGSMIS COMMUNICANTEN 

GRONSVELD EN OOST-MAARLAND  

Naast het vormsel hebben we komende weken ook 

de voorstellingsmis van onze communicanten in 

een paar parochies. 

Op zondag 17 maart zal de voorstellingsmis zijn 

in de kerk van Gronsveld, om 11.00 uur. 

Op zaterdag 23 maart zullen tijdens de H. Mis van 

19.15 uur in Oost-Maarland de communicanten 

zich van deze parochie gaan voorstellen. Dit is 

ook de Palmpasenviering. De vieriengen zijn natuurlijk vrij 

toegankelijk. Graag uw gebed voor onze Communicanten. 

 

                                                                                                                                                                           



PALMPASENSTOK MAKEN.   

Op zaterdag 23 maart en zondag 24 maart 

vieren wij dit jaar Palmzondag. Op deze 

dag wordt de feestelijk intocht van Jezus in 

Jeruzalem herdacht. Het is een mooie 

traditie dat de kinderen zelf een 

palmpasenstok maken. 

Op zaterdag 23 maart gaan wij met de kinderen Palmpasenstokken 

versieren vanaf 14:00 uur tot 15:30 uur in het zaaltje van de kerk van 

Mariadorp. Ze kunnen de versierde stok dan om 18:00 uur meenemen 

naar de kerk van Breust om die te laten zegenen tijdens de Gezinsmis. 

Wil je meedoen, geef je dan voor 19 maart op, via 

bobythottakara@gmail.com dit ivm met de boodschappen. 

We regelen een houten kruis en alles om de stokken te kunnen 

versieren. Entree: Gratis 

Van harte welkom en hopelijk tot ziens op 23 maart. 

 

19 MAART: SINT JOZEF Patroonsfeest Oost-

Maarland 

Op 19 maart is het de feestdag van de H. Jozef. Voor de 

parochie van Oost-Maarland is het natuurlijk hun 

patroonsfeest van de kerk. Op deze dag zullen we om 

19.00 uur dit in Oost-Maarland bijzonder gaan vieren. 

Heel bijzonder willen we natuurlijk de parochianen 

hiervoor uitnodigen St. Jozef is een stille werker op de achtergrond, 

maar dit soort mensen zijn wel wezenlijk. Zo ook al onze vrijwilligers. 

 

PALMTAKJES 

Nog niet voor alle parochies zijn we rond met de 

palmtakjes. Moet u binnenkort uw buxushaagje/-

struikje snoeien, zouden wij dan de iets langere 

takjes mogen komen ophalen? Liefst 15-20 cm. Ook 

wanneer u uw buxushaag eruit doet horen wij dit 

graag. U kunt bellen of mailen met pastoor of het secretariaat. 043-

4091267 of ruud.verheggen@home.nl 
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VASTENACTIE 

Zoals u vorige keer heeft kunnen lezen is de 

Vastenactie die jaar voor het realiseren van 

sanitaire voorzieningen bij The Bresillac 

Catholic Basic School in Babaso, Ghana 

Het project wordt ondersteund door de paters 

S.M.A. uit Cadier en Keer, waar pater 

Storcken ook lid van is. Hij zelf is meerdere 

keren in Ghana geweest in de tijd dat hij overste was. Ook de huidige 

provinciaal overste pater Pijpers, daarnaast ook pastoor van Bemelen, 

is betrokken bij de projecten in Ghana. Hij is vaak op visitatie in 

Babaso geweest. 

De SMA in Ghana is dan ook verantwoordelijk voor het welslagen van 

dit project, welke ook ondersteund wordt door de bisschop ter plaatse. 

 

Tijdens het jubileum van 100 jaar SMA in Nederland vorig jaar, heeft 

men al een heel mooi bedrag bij elkaar gehaald voor de bouw van de 

school voor de 400 leerlingen. De 

toiletvoorzieningen staan los van de school 

maar zijn van groot belang voor het veilig en 

goed kunnen volgen van het onderwijs. In deze 

Vastenactie willen we graag een bijdrage 

leveren aan het realiseren van doeltreffende 

sanitaire voorzieningen bij deze school. 

 

GEZOCHT ASSISTENTIE PAROCHIEKANTOOR 

Voor het parochiekantoor in Eijsden zijn we op zoek naar assistentie. 

Een van onze vrijwilligers heeft aangegeven op het einde van het jaar 

te gaan stoppen. Nu zijn we op zoek naar iemand die dit wil gaan 

overnemen. Tot die tijd kan ze wel al assisteren en inwerken. De 

huidige vrijwilliger deed dit op de donderdagmorgen van 10.00 uur t/m 

12.00 uur. 

Mocht u interesse hebben of meer willen weten neem gerust contact 

op. parochiebreusteijsden@ziggo.nl of ruud.verheggen@home.nl of 

043-4091267 
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ZUSTER EN BROEDER ZIEN 

Ik kwam laatst het volgende verhaaltje tegen. 

Welke ook voor ons goed is om over na te denken. 

Een rabbi zou ooit eens aan zijn leerlingen hebben 

gevraagd: “Hoe kun je het moment bepalen waarop 

de nacht ten einde is en de dag begint?” 

“Als je uit de verte een hond van een schaap kunt onderscheiden?” 

“Neen”, zei de rabbi. “Als je van verre een dadelboom van een 

vijgenboom kunt onderscheiden?”, vroeg een ander. En opnieuw was 

het antwoord: “Nee”. “Maar wanneer is de nacht wel ten einde?”, 

vroegen de leerlingen. 

De rabbi antwoordde: “Als je in het gezicht van een mens kunt kijken 

en daarin je zuster of broeder ziet. Tot dat moment is de nacht nog bij 

ons. 

“Net zo lang kijken tot je in het gezicht van een mens je broeder of 

zuster ziet. Het is een mooi motto voor de veertigdagentijd. Want is dat 

niet de bedoeling van deze periode in het kerkelijk leven: onze weg naar 

Pasen. 

Het betekent een beetje loskomen van jezelf, van zoveel waaraan je 

vastzit. Kijken ook of je nog in staat bent om te delen. In ieder geval 

een poging doen om je daarin opnieuw te trainen. De vastenactie is 

bedoeld om je bij dat laatste te helpen en concreet je solidariteit vorm te 

geven. 

Het betekent wellicht ook dat je dingen moet rechtzetten. Een begin 

maken om alles wat scheef gegroeid is om te buigen. In onze relatie met 

de aarde, maar niet minder in de manier waarop je met anderen in je 

omgeving omgaat. Kun je iets rechtzetten in de relaties met anderen. 

Vergeving en verzoening zijn toch geen woorden die alleen voor de H. 

Missen in het weekend in onze kerken zijn bedoeld. 

Het betekent ook opnieuw ruimte maken voor God. Deze tijd is er ook 

om met meer stilte en grotere vasthoudendheid te zoeken naar het 

contact met God. Kortom om mee te bidden. Want wie bidt, gaat met 

Gods ogen kijken. 

Die kijkt anders naar zichzelf, naar de schepping en de medemens; 

totdat je in het gezicht van een mens je zuster of broeder ziet. 

Pastoor Verheggen 

  



KINDERPAGINA 

 

Deze keer een puzzel naar aanleiding van het evangelie van de 5
e
 

zondag van de veertigdagentijd. 

 

 


