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Samenwerkende parochies  

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, 

Mariadorp, Oost- 

Maarland, Rijckholt  
  
VOORSTELLINGSMIS COMMUNICANTEN  

Op zondag 4 februari is de voorstellingsmis van onze communicanten 

om 11.30 uur in de kerk van Mariadorp. Dit jaar zullen 31 kinderen, 

van de parochies Breust-Eijsden en Mariadorp, hun 1e H. Communie 

gaan doen.Tijdens deze H. Mis zullen ze zich ook gaan voorstellen. 

Graag uw gebed voor deze kinderen zodat ze werkelijk mogen beseffen 

waar het om gaat en dat alles goed zal gaan verlopen.  

De voorstellingsmissen in Oost-Maarland en Gronsveld zijn later.  

VASTELAOVEND VERBINDT  

Met dit thema ben ik een paar jaar geleden met de Carnavalsmis in 

Eckelrade aan de gang gegaan. Daarbij een rolletje verband bij me om 

die verbinding ook letterlijk tot stand te brengen tussen alle geledingen 

van de gemeenschap.   

                                                                                                                                                                      

 



Eigenlijk zit daarin ook een heel stuk de betekenis van 

vastelaovend. We leven veel te vaak in onze 

gemeenschappen op eilandjes. Hoe vaak is de 

samenleving niet ik-gericht, maar juist met deze dagen 

mogen we merken, we kunnen het niet alleen. We 

doen het samen. We zijn verbonden met elkaar. En dan 

maakt het niet meer uit of je jong of oud bent, waar je 

wieg heeft gestaan. Als je samen ervoor gaat, kun je 

zorgen dat het voor iedereen mooie dagen kunnen 

worden.   

Die verbinding mogen we natuurlijk ook dit jaar weer gaan maken.  

Dit is het toch waar het om het draait. Zo is het toch hoe wij het doen. 

Niemand langs de kant laten staan maar samen er een mooi feest van 

maken.  

Zo is het hoe wij het doen, is ook inderdaad ons inzetten om iedereen te 

laten genieten van mooie zittingsavonden, van een mooie optocht, van 

mooie muziek. Zo is het hoe wij het doen, is ook samen achter de prins 

aan in de polonaise om er een feest van te maken, om dan te eindigen 

met op Aswoensdag het Askruisje te halen, want dat hoort er  

ook bij. Want zo is het ook als wij het doen, als echte 

vasteloavendvierders.   

  

CARNAVALSMISSEN   

Op zaterdag 10 en zondag 11 februari 

zaler in de kerken van Eckelrade en 

Rijckholt een Carnavalsmis zijn.  De 

Carnavalsmis in Eckelrade is op zaterdag 

10 februari om 19.00 uur, in Rijckholt is 

deze op zondag 11 februari  om 10.30 uur. Deze zal worden verzorgd 

door pater Klinkenberg.   

Graag willen we allen die gaan Carnaval vieren hele mooie en 

gezegende dagen toewensen.  

  

ASWOENSDAG  

Op vastelaovendsdinsdag willen we er weer de pin in houden, of de 

vlag strijken, om dan op Aswoensdag weer in de kerk samen te komen 

om het askruisje te halen. Al onze prinsen met hun gevolg zullen het  



goede voorbeeld geven en voorop gaan om het 

askruisje te komen halen.   

Het askruisje is het symbool dat het niet altijd 

carnaval is. Juist door alles wat er in de wereld 

gebeurt is het ook goed om stil te staan bij de serieuze 

zaken van het leven.  

Ook is het goed om te leren dat het leven niet alleen 

om je zelf draait. Het is goed om ons klein te maken 

in het ontvangen van dat askruisje.  

  

De vieringen zijn als volgt:   

10.30 uur Breust  

11.00 uur Nieuwe zorgcentrum Gronsveld  

19.00 uur Oost-Maarland  

19.00 uur Gronsveld  

  

ALS ASWOENSDAG EN VALENTIJNSDAG SAMENVALLEN  

De datum 14 februari is bij velen bekend 

als Valentijnsdag. Dit jaar is het dan ook 

Aswoensdag. Dat is een lastige. 

Aswoensdag is een dag van vasten en 

onthouding. Valentijnsdag staat bekend als 

een dag waarop geliefden elkaar juist 

cadeautjes geven. Dat heeft met vasten 

weinig te maken. Of toch?  

Het is nooit zo bedoeld, maar dit jaar komt het toevallig zo uit. De 

oorsprong van Valentijnsdag is een heidens reinigingsfeest dat op 14 

februari werd gevierd. De naam van de maand is er zelfs van afgeleid: 

februari betekent ‘zuiveren’ of ‘reinigen’. In de vroege kerk werd dit 

omgevormd tot een christelijk reinigingsfeest dat precies 40 dagen na 

Driekoningen werd gevierd: op 14 februari. In de westerse kerk 

verschoof deze betekenis later naar Maria-Lichtmis op 2 februari, maar 

in sommige oosterse kerken wordt het nog altijd op 14 februari gevierd.   

Op Aswoensdag begint de Veertigdagentijd. Dat is een tijd van 

bezinning en voorbereiding op Pasen. Daarin speelt zuiveren en 

nadenken over je eigen fouten zeker ook een rol. Zo komen 

Aswoensdag en Valentijnsdag toch bij elkaar uit. En dat geliefden 



elkaar op Valentijnsdag opzoeken? Dat vindt zijn oorsprong in een 

ander heidens vruchtbaarheidsfeest dat op 15 februari werd gevierd, de 

dag ná het reinigingsfeest. Dus wie dit jaar Aswoensdag in ere houdt en 

vast en zijn of haar ‘Valentijn’ pas een dag later verrast, zit historisch 

helemaal goed.    

MARIA LICHTMIS  

2 Februari vieren we het feest van Maria Lichtmis. Van oudsher de 

afsluiting van de Kersttijd. Het is 40 dagen gelden dat Jezus werd 

geboren en nu wordt hij in de tempel 

opgedragen. Hoewel de naam anders doet 

vermoeden heeft dit feest in eigenlijke zin 

niets met Maria te maken, maar met 

Jezus. Het was het Joodse gebruik dat na 

40 dagen een kind werd opgedragen in de 

tempel door een offer.  

En zo doen Jezus ouders dat ook.   

Omdat op deze dag kaarsen werden gezegend en er een lichtprocessie 

was, kreeg het de naam Lichtmis. We zullen er tijdens de H. Mis in 

Breust op die dag stil bij blijven staan.  

  

BLASIUSZEGEN  

De H. Blasius is de patroon voor bescherming tegen 

keelziekten (feestdag 3februari). Vandaar dat er van 

oorsprong een speciale zegen werd uitgesproken, 

daarvoor werden de kaarsen van Maria Lichtmis 

gebruikt. We willen deze zegen geven na de H. Missen 

in het komend weekend.  

  

VASTENACTIE  

Vanaf Aswoensdag begint onze Vastenactie weer. Dit jaar ligt de zorg 

bij de parochie van Bemelen. Dit vanwege hun jubileum.  De 

Vastenactie is dit jaar voor het realiseren van sanitaire voorzieningen 

bij The Bresillac Catholic Basic School in Babaso, Ghana. De SMA is 

al sinds de jaren zeventig werkzaam in het 

dat gebied, gelegen in de noordelijke 

streek van de Ashanti Region. Momenteel 



zijn de confraters bezig met de bouw van een schoolcomplex, om de 

groeiende groep van scholieren onderdak te bieden. De school is al ver 

gevorderd, maar het project is nog lang niet af. Ter gelegenheid van het 

100-jarige jubileum van de Nederlandse Provincie van de SMA, in mei 

2023, is er geld ingezameld voor de voltooiing van de school. Wat 

zeker ook nodig is bij zo’n grote school van ca 400 leerlingen is een 

adequate sanitaire voorziening. Men denkt voor het realiseren van de 

toiletvoorzieningen een bedrag van € 11.000 nodig te hebben. Hieraan 

willen wij dus gaan bijdragen met de Vastenactie. 

  

KINDERPAGINA  

Deze keer een woordzoeker rondom Carnaval.  



 


