
                             
 

Nieuwsbrief 28 september 2023  

Samenwerkende parochies 

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-

Maarland, Rijckholt 

 
NR. 100 

Beste mensen, dit is al weer de 100
ste

 Nieuwsbrief 

die vanuit onze parochies verschijnt. In de 

Coronatijd ermee begonnen, om de mensen te 

kunnen bereiken, zijn we daarna rustig verder 

gegaan. Al vele verhalen hierin geschreven, al 

veel mededelingen gedaan. Het is altijd leuk als 

er weer reacties terug komen. Onze nieuwsbrief is een mooie manier 

om onze onderlinge parochies te verbinden. 

We zullen rustig verder gaan met onze nieuwsbrief, maar tegelijkertijd 

zal hij komend jaar ook gaan veranderen. Onze nieuwe kapelaan Boby 

had in zijn vorige parochies een digitale Nieuwsbrief opgezet, maar die 

nog meer digitaal en levend is, verbonden met website, met 

mogelijkheden om H. Missen te bestellen, met kerkbijdrage te betalen 

enz. In de loop van komend jaar willen we gaan kijken hoe we dit hier 

ook vorm kunnen gaan geven. Tot nu toe heb ik zelf vrijwel alles 

geschreven, hopelijk zullen er in de toekomst mensen gaan opstaan die 

willen meehelpen met schrijven en vormgeven.  

 

ZONDAG PROCESSIE KAPEL RIJCKHOLT 14.30 

UUR  
Nog een herinnering nu zondag is weer het gezamenlijk gebed 

bij de kapel  O.L.Vrouw van Toevlucht, op de Voerenweg.  Er 

wordt om 14.30 uur vertrokken bij de kerken van Gronsveld 

en Rijckholt en wanneer iedereen er is zal er een gezamenlijk 

gebedsmoment zijn.   

                                                                                                                                                                           



DIERENZEGENING 
Zaterdag 7 oktober 2023 om 16.30 uur 

Alle (huis)dieren zijn welkom! 

Natuurlijk mag je ook je knuffeldier 

meebrengen. 

 

Locatie: Voor de ingang van de kerk van 

Mariadorp, Onze Lieve Vrouweplein in 

Eijsden.  

 

 

 

 

 

INTENTIES VOOR LOURDES 

Pastoor gaat in de herfstvakantie met de gezinsbedevaart naar Lourdes. 

U kunt t/m 13 oktober uw intenties afgeven, zodat er in Lourdes bij de 

grot voor gebeden kan worden en aansluitend daar bij Maria 

achtergelaten kunnen worden. U kunt het mailen naar 

ruud.verheggen@home.nl, telefonisch 043-4091267 of in de brievenbus 

Kerkstraat 15 in Eijsden. 

 

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN 

Er komen vragen over wanneer Allerheiligen en Allerzielen worden 

gevierd. 

Op vrijdag 3 november  Allerzielenviering 

“Leven, dood, hoop, troost”  19.30 uur st. 

Christinakerk in Eijsden. De viering zal 

opgeluisterd worden door het st. Christinakoor. 

Als u een overleden dierbare wilt herdenken, 

mag u dit voor 23 oktober kenbaar maken via  

vanweertmarlie@gmail.com en dan branden wij 

ter nagedachtenis een kaarsje voor u. 
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Zondag 5 november  

9.30 uur Allerzielenviering met gravenzegening Rijckholt 

10.00 uur Allerzielenviering met gravenzegening Eijsden 

11.00 uur H. Mis Gronsveld met aansluitend zegenen kerkhof rondom 

de kerk. 

11.30 uur Allerzielenviering Mariadorp met zegening kerkhof Hutweg. 

14.00 uur Gronsveld Allerzielendienst en zegening kerkhof Voerenweg 

15.00 uur Breust Allerzielendienst en zegening kerkhof Groenstraat 

15.30 uur Eckelrade Allerzielendienst en gravenzegening kerkhof  

17.00 uur Oost-Maarland H. Mis met gravenzegening kerkhof 

HERFST 

Nu het kouder wordt 

en het licht verzwakt, 

bidden wij 

dat wij warmte geven en warmte ontvangen 

en dat ons nooit mag ontbreken 

het licht van vriendschap en liefde 

waarin we elkaar herkennen. 

 

Nu de avonden langer worden,  

bidden wij 

dat wij de tijd gebruiken 

om tot onszelf te komen, 

anderen te ontmoeten 

en te naderen tot God. 

Nu het jaar naar de winter keert, 

bidden wij om dankbaarheid 

voor alle vruchten van onze herfst 

en dat wij afscheid leren nemen. 

 

God, 

tussen licht en donker 

verloopt ons leven. 

Neem ons op in uw stilte 

en verblijd ons 

met uw vriendelijke licht, 

Jezus, onze Heer.  Frans Cromphout 



OKTOBER ROZENKRANSMAAND 
Van oudsher is de maand oktober de rozenkransmaand. De ouderen 

onder ons weten wel nog wat een rozenkrans is, en hoe men deze bidt. 

Bij de jeugd echter is dit wat meer naar de achtergrond hangen. En 

soms wordt het ook wel gezien als een sieraad wat je kunt omhangen. 

Toch kent men vanuit andere culturen de gebedssnoeren. 

Zo is de rozenkrans ook een gebedssnoer die ons wil helpen om tot rust 

te komen en zo ook weer opnieuw verbonden te raken met God en onze 

hemelse Moeder Maria. De gebeden 

helpen ons na te denken over haar leven, 

als ook om zelf meer op Maria te lijken. 

We bidden in Oost-Maarland en Breust 

voor de weekmissen de rozenkrans.  

Het gezamenlijk bidden helpt ons ook om 

er echt tijd en aandacht voor vrij te 

maken. Graag wil ik iedereen hiervoor 

van harte uitnodigen. 

ADVENTSKRANS MAKEN  

Het lijkt nog ver weg, maar het is zo weer advent. Daarom al deze 

vooraankondiging speciaal bedoeld voor de jeugd uit onze parochies. 

Op zaterdag 2 december willen we vanaf 14:00 uur tot 16:00 uur in het 

zaaltje van de kerk van Mariadorp een 

adventskrans gaan maken. Aan het begin 

van de bijeenkomst krijg je een mooie 

uitleg over de adventskrans en daarna 

gaan wij samen een adventskrans maken. 

Wat moet je doen om mee te doen met 

die middag? Graag aanmelden vóór 

zondag 19 november op dit email adres : 

bobythottakara@gmail.com.  

GESPREK 

We krijgen af en toe te horen dat mensen graag een gesprek willen of 

dat pastoor of kapelaan op bezoek komen. Neem gerust contact met ons 

op. Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143, Of kapelaan 

Boby Thomas. 06-59710549  



KINDERPAGINA  

In kader van feestdag Franciscus en Dierendag, een kleurplaat deze keer 

rondom deze heilige 

 

 


