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Samenwerkende 

parochies  

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, 

OostMaarland, Rijckholt  

MUSSEN   

De afgelopen week zat ik met het warme weer 

wat vaker in de schaduw van mijn tuin. Ik 

mocht regelmatig genieten van de bezigheden 

van de mussen, hoe ze naar elkaar riepen over 

elkaar heen buitelden, samen in dezelfde boom 

bezig waren.  

Als je dat ziet dan word je er vrolijk van, blij. En eigenlijk is dat mooi 

om te merken, dat zoiets kleins je al blij kan maken. Eigenlijk voor 

sommige mensen iets onnozels, maar hebben we veel nodig om 

gelukkig te zijn, die vraag mogen we ons stellen.  

Nu zou ik natuurlijk met alle milieu aandacht van deze dagen daar op 

verder kunnen gaan, maar dat doe ik niet. Als christenen weten we 

gewoon dat we altijd met respect en zorgzaamheid moeten omgaan met 

onze wereld. We moeten daar gewoon zorg voor dragen. Toch toen ik 

                                                                                                                                                                      

 



die mussen zo bezig zag, moest ik denken aan het evangelie van 

komende zondag. Een tekst uit Matteüs: Weest dus niet bevreesd; gij 

zijt toch meer waard dan een zwerm mussen. Het laat zien dat God ons 

niet alleen laat, maar juist zorg heeft voor ieder van ons. We zijn 

allemaal kostbaar in Gods ogen. Als God al zo goed voor de mussen 

wil zorgen, dan zal Hij het zeker voor ons doen. Nu zie ik regelmatig 

wel voorbij komen dat mensen niet tevreden zijn met zichzelf. Zichzelf 

soms onderuit halen, maar dat hoeft niet, God heeft ieder van ons goed 

gemaakt. En natuurlijk zijn we niet allemaal perfect, en kan er 

misschien heus wel iets verbeterd worden, toch daar moeten we niet 

alle aandacht op richten. We mogen blij worden juist omdat God ons 

goed gemaakt heeft, zorg voor ons heeft.  

Laten we dus als blije mensen door het leven gaan. Genieten van alles 

wat ons gegeven is. En laten we daar zelf ook zorgzaam mee omgaan.  

Maar als God ons goed heeft gemaakt en zorg voor ons heeft, zit daar 

tegelijkertijd een opdracht in, om zelf ook zorg te hebben voor onze 

medemensen. We kunnen de fouten van de ander gaan zien, of proberen 

het goede er in te zien. We kunnen aan de zorgen van de ander voorbij 

lopen, of we kunnen proberen de ander bij te staan. Waar worden we 

gelukkiger van. Ik denk als we de weg van God volgen met een 

positieve aandacht en zorg voor ieder om ons heen.   

Als we dit dan zouden doen, worden onze dorpen alleen nog maar 

gezelliger en mooier. En dat wens ik ons allemaal toe.  



DANK   

Graag wil ik hier woorden van dank uitspreken 

want we mogen spreken van mooie processies 

in Breust-Eijsden, Gronsveld en Eckelrade.  

Dank aan iedereen die het mogelijk heeft 

gemaakt, iedereen die heeft meegeholpen, die 

alles heeft voorbereid. De mensen die hebben 

meegelopen, de schutterijen en harmonieën, de 

koren, de scholen, de kinderen, alle 

verenigingen enz. Natuurlijk de mensen van de 

organisatie, het processiecomité, van de heilige 

huisjes en de straatversieringen. Zonder ieders 

inzet was het niet mogelijk geweest We mogen 

terugkijken op heuglijke dagen. En we hopen 

dat het zo nog een paar dagen kan doorgaan.  

Moge de saamhorigheid die we hier hebben 

ervaren, vrucht blijven dragen de rest van het 

jaar. Nogmaals dank aan ieder die op de een of 

andere manier heeft meegeholpen. Want dit is 

iets wat we echt samen moeten doen. Samen 

als gemeenschap. En ik hoop dat het mag 

bijdragen dat we nog meer groeien naar nog 

meer samen heen.  

  

BRONK OOST-MAARLAND   

Zoals gebruikelijk is de eerste zondag van juli dan 

weer de Bronk in Oost-Maarland. De laatste 

processie in deze periode. Opnieuw mogen we door 

het dorp trekken met het Allerheiligste om zegen te 

vragen voor onze gemeenschap.   

Dit jaar zal er eerst naar Oost worden getrokken en 

aansluitend naar Maarland. En het zal zeker net als 

in de andere dorpen weer een geweldige processie worden, dankzij 

ieders inzet.  



ProRail en Structon hebben in alle wijsheid besloten om toch dat 

weekend niet aan de spoorwegovergang te gaan werken, zodat we daar 

geen last van hebben, maar er samen weer 

mooie dagen van kunnen gaan maken.  

  

Ondertussen wordt ook door de gemeente nog 

het kerkplein in orde gemaakt zodat straks met 

de Bronk er alles netjes bij ligt.  

  

VIERINGEN BRONK OOST-MAARLAND  

Zondag 2 juli 8.30 uur H. Mis kerk Oost-Maarland. 9.00 uur vertrek 

Processie.  

Maandag 3 juli. 8.45 uur Jonkheidmis Maarland. 10.15 uur 

Jonkheidsmis Oost.  

  

Dinsdag 4 juli vervalt de H. Mis in Oost-Maarland.  

  

PELGRIMAGE LOURDES – dinsdag 19 t/m woensdag 27 

september 2023 –   

Vanuit dekenaat Maastricht kreeg ik het volgende bericht met de vraag 

om er reclame voor te maken. Bij deze dus.  

  

Veel mensen willen dolgraag eens naar Lourdes, maar weten niet goed 

hoe ze dit moeten aanpakken. Via het Huis voor de Pelgrim organiseren 

wij een pelgrimage voor alle parochianen van het 

Dekenaat Maastricht en omstreken naar Lourdes 

van dinsdag 19 tot en met woensdag 27 september 

2023 (reisleider Jan Janssen). Dit is een 9-daagse 

busreis. Deze busreis gaat op de eerste dag via 

Amiens naar Lisieux (2 overnachtingen). De 

tweede dag bezoeken we de basiliek en het 

klooster van de H. Theresia. Op de derde dag in 

de middag komen we aan in Lourdes. De terugreis 

gaat via Nevers (1 overnachting). Daar bezoeken 

we het klooster waar Bernadette gewoond heeft 

en ze ligt opgebaard. Op de negende dag zijn we 

terug in Nederland. Deze busreis is alleen 



geschikt voor mensen die géén zorg nodig hebben en goed ter been zijn. 

Er kunnen maximaal 50 parochianen mee. De kosten voor deze reis 

zullen ongeveer € 995,00 per persoon zijn (toeslag € 240,00 voor een 

eenpersoonskamer). We verblijven in een goed 3-sterrenhotel op basis 

van vol pension. Voor meer informatie over deze reis kunt u contact 

opnemen met het parochiekantoor OLV en Sint Pieter (Sint 

Willibrordusstraat 12, 6212 CB Maastricht), info@parochiesintpieter.nl 

of tel. 043-3214694. Heeft u interesse om mee te gaan, vraag dan een 

aanmeldformulier aan bij het parochiekantoor OLV en Sint Pieter.   

  

ZIEKENCOMMUNIE    

Op de eerste vrijdag van de maand brengen we steeds de 

ziekencommunie bij onze zieken thuis. Mocht u mensen 

weten die graag thuis de Communie willen ontvangen 

omdat ze niet meer (of tijdelijk niet meer) naar de Kerk 

kunnen komen, geef dat even door. Zodat we met hen 

een afspraak kunnen maken.  

      

GESPREK  

We krijgen af en toe te horen dat mensen graag een 

gesprek willen of dat pastoor of kapelaan op bezoek 

komen. Neem gerust contact met ons op. Pastoor R. 

Verheggen 043-4091267, 06-53515143, Of kapelaan  

Robin Thomas. 06-59706745. 
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