
                             
 

Nieuwsbrief 1 juni 2023  

Samenwerkende parochies 

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-

Maarland, Rijckholt 

 
BRONK 

Het seizoen van de Bronken is 

weer aangebroken. Langzaam aan 

wordt alles klaar gemaakt voor dit 

grote feest. Het hart echt van de 

Bronk is natuurlijk de 

Sacramentsprocessie. Zonder dat is er geen echt feest mogelijk. Dat 

is het fundament.  

Juist bij de processie tonen we de gezegende Hostie en vragen ermee 

zegen af over onze buurtschappen en bewoners. Want we willen 

allemaal graag Gods zegen afsmeken over onze families en 

gemeenschappen. Zodat er echte zegen over ons dorp mag komen. 

Hopelijk doet allemaal mee aan de processie, door mee te lopen, te 

versieren, mee te bidden, door uw huis aan te kleden. Laten we er echt 

samen een mooi geheel van maken. Waar we met heel veel plezier aan 

kunnen terugdenken. Graag wil ik iedereen van harte uitnodigen om de 

Bronkdagen de vlag uit te steken om het zo feestelijk te maken in onze 

dorpen. Daarnaast is het een goed 

gebruik, om een heilige beeld voor de 

deur of het raam te zetten. Graag wil ik 

iedereen uitnodigen om dit nu ook te 

doen. Laten we daar werkelijk iets 

moois van maken.   

 

  

                                                                                                                                                                           



VIERINGEN BRONK 

Za 10 juni 18.45 uur Mariadorp 19.00 uur Eckelrade 19.15 uur 

   Oost-Maarland, Dankviering Communicanten.  

Zo 11 juni 8.30 uur start Sacramentsprocessie Breust 

9.00 uur  H. Mis Gronsveld en aansluitend processie 

Er is geen H. Mis in Mariadorp 

Ma 12 juni 8.30 uur Jonkheidsmis Caestert 9.45 uur Jonkheidsmis 

Breust 10.00 uur Gronsveld Schuttemis 

Di 13 juni 9.00 uur Jonkheidmis Eijsden Geen avondmis Oost- 

Maarland en Gronsveld  

Za 17 juni 19.00 uur Rijckholt 

Zo 18 juni  9.00 uur H. Mis Eckelrade en aansluitend Processie 

   

KLEIN 

We horen in onze samenlevingen 

heel wat nieuws over corruptie, zoals 

bij het WK voetbal het afgelopen 

jaar, maar ook bij menig 

aanbesteding. Al die corruptie laat 

wel zien waar het hart van heel veel 

mensen ligt, namelijk bij het bezit, bij 

de macht. Als zij het maar goed 

hebben, als zij maar voldoende hebben. 

Het lijkt als of het in onze wereld alleen daarom draait.  

Ik moest denken echter aan het feest van volgende week zondag 

Sacramentsdag, Bronkzondag. We staan even heel bewust stil dan dat 

Jezus zichzelf volledig wegschenkt aan ons in alle kleinheid onder de 

gedaante van de H. Communie, als een klein stuikje brood. Geen 

uiterlijkheid, geen streven naar bezit maar juist kleinheid.  

In plaats zichzelf op een voetstuk te plaatsen, in plaats van alle aandacht 

en alle macht naar zichzelf toe te rekken en wij dan allemaal maar 

moeten gehoorzamen, schenkt Jezus zich zelf volledig weg. In plaats 

van macht maakt Hij zichzelf heel klein. Juist om zich zelf zo niet op te 

dringen, om de baas te spelen. Hij geeft ons de vrijheid om Hem aan te 

nemen of niet. Hij dwingt zich niet op. En dat is iets waarvan wij 

mogen leren. In de communie wil Jezus ons voeden om zo te gaan 

leven. 



Durf je zelf eens klein te maken, zit niet te kijken hoe je het zelf alleen 

maar beter kunt krijgen. Durf je in te zetten voor het welzijn van de 

ander. Want juist dan ben je groot. 

Al die corruptieverhalen mogen voor ons tegelijkertijd een spiegel zijn, 

om te zien wat is wezenlijk in mijn leven. Draait het alleen om mij, of 

leef ik in een gemeenschap en wil ik vanuit een eerlijke houding dat 

ieder gelukkig wordt. Dat is wat Jezus wilde. 

Durf het zelf ook doen en je zult merken dat het je innerlijk uiteindelijk 

veel meer brengt. 

 

GOD IS LIEFDE ·Het 

volgende artikel kwam ik tegen 

bij een collega in kader van 

Drievuldigheidszondag wat we 

dit weekend vieren. 

Als ik naar mensen toega om de 

uitvaart te bespreken van een 

overleden moeder, dan vraag ik 

wel eens: "Vertel eens wat voor een vrouw uw moeder nu precies was”, 

dan krijg je vaak een antwoord in de zin van: "Moeder was een heel 

goede vrouw, zorgzaam, altijd voor ons daar…" Ja, veel meer zegt men 

dan vaak niet. Men is vlug uitgepraat. Maar als je vraagt naar anekdotes 

en voorvallen uit haar leven, naar dingen die gedaan heeft, dan komt er 

van alles los. Het is gemakkelijker om over iemand te vertellen wat hij 

of zij allemaal gedaan heeft, dan te zeggen wie ze "zijn", wat hun 

diepste wezen is. Dan moet je echt naar woorden zoeken. En het 

tegenovergestelde is ook waar. Als je bv een gesprek hebt met mensen 

die huwelijksproblemen hebben, dan weet men wel woorden de vinden 

om de ander – vooral in zijn of haar negatieve aspecten – te beschrijven. 

Hoe minder je van iemand houdt, hoe beter je woorden kunt vinden om 

te zeggen wie of wat of hoe hij of zij is. Misschien kun je zeggen: hoe 

meer je van iemand houdt, hoe groter het mysterie dat hij of zij voor je 

is. Met God is het ook een beetje zo. Vraag maar eens aan een priester 

of aan een theoloog wie of wat God nou precies is. Meestal zijn ze dan 

vlug uitgepraat, terwijl ze beroepshalve toch de deskundigen zouden 

moeten zijn om iets over God te vertellen. In de heilige Schrift staat er 

maar één enkele keer wát God is. Dat is bij de evangelist Johannes, 



waar Jezus zegt: "God is liefde". God is geen koud, afstandelijk en 

onverschillig wezen. Hij is iemand van wie je de relatie tot ons het best 

kunt omschrijven met het woord liefde. Het is moeilijk om te zeggen 

wie en wat God is, net zoals bij mensen van wie we houden. Maar wat 

we wel kunnen doen is verhalen, geschiedenissen, voorvallen uit hun 

leven vertellen. En dat is bij God ook zo. Op de vraag wie of wat God is 

kunnen we moeilijk een antwoord geven, maar we kunnen wel heel wat 

verhalen over Hem vertellen. Die verhalen staan opgeschreven in de 

Bijbel. Daar vinden we geen wetenschappelijke beschrijving van wie 

God is, maar het boek staat vol verhalen over wat God voor de wereld 

en voor zijn volk heeft gedaan. De schrijvers van de Bijbel hebben zich 

niet druk gemaakt over de vraag wie God in zich is, maar alleen over de 

vraag wie God voor ons is, wat Hij voor ons doet. Ja, God is liefde. In 

het Oude Testament zegt God over zichzelf: "De Heer is een 

barmhartige en medelijdende God, groot in liefde en trouw." En Jezus 

zegt in het evangelie: "Zozeer heeft God de wereld liefgehad dat Hij 

zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft, niet 

verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben." God is geen raadsel, 

maar een mysterie, een geheim dat men niet of nauwelijks onder 

woorden kan brengen. Onze geloofsbelijdenis is geen opsomming van 

ideeën en vrome gedachten, maar een opeenvolging van feiten: God 

heeft de wereld geschapen. God is mens geworden in Jezus. Jezus heeft 

geleefd, Hij heeft geleden en is gestorven en op de derde dag is Hij 

opgestaan. Wat wij op Drievuldigheidszondag 

vieren is dan ook niet het feest van een 

wetenschappelijke ideeënconstructie, maar het 

feest van de Vader die zozeer van de wereld heeft 

gehouden dat Hij zijn Zoon heeft gegeven, het 

feest van de Zoon die ons zijn heilige Geest heeft 

geschonken, opdat wij in zijn leven en in zijn 

liefde kunnen delen. Pastoor L. Creemers 

GESPREK 

We krijgen af en toe te horen dat mensen graag een 

gesprek willen of dat pastoor of kapelaan op bezoek 

komen. Neem gerust contact met ons op. Pastoor R. 

Verheggen 043-4091267, 06-53515143, Of kapelaan 

Robin Thomas. 06-59706745  



  



 


