
  

Nieuwsbrief  2 mei 2023   

Samenwerkende parochies  

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost- 

Maarland, Rijckholt  
  

1E COMMUNIE   

Op zondag 7 mei zullen 4 kinderen in 

OostMaarland om 9.00 uur hun eerste H. 

Communie doen. Op dezelfde dag doen 28 kinderen uit Breust-

Eijsden en Mariadorp in de kerk van Mariadorp hun Communie. 

Vanwege de  

Communie is er op zaterdagavond 6 mei geen H. Mis in OostMaarland. 

In Gronsveld zal op Hemelvaartsdag 18 mei de Communie zijn om 

10.30 uur en dan hebben we 14 communicanten. Graag uw gebed voor 

onze communicanten.  

  

DODENHERDENKING 4 MEI  

In een lied over het oorlogskerkhof van 

Margraten wordt gezegd: de geschiedenis 

sterft met de getuigen. De mensen van toen 

worden ouder en er wordt niet meer naar 

ze geluisterd.  

                                                                                                                                                                      

 



En inderdaad steeds meer vallen de mensen weg rondom ons heen die 

de 2e wereldoorlog bewust hebben meegemaakt, die mee hebben 

gestreden voor onze vrijheid.  

Maar is als deze mensen weg zijn gevallen dan ook onze geschiedenis 

weg. Hoeven we dan niet meer blijven te herdenken, hoeven we dan 

niets meer te blijven leren van onze geschiedenis. Het lijkt inderdaad 

wel zo, want als we zo rondom ons heen kijken dan zien we het 

gedachtegoed van toen weer opnieuw de kop op steken. Er is weer vaak 

geen ruimte voor de medemens.  

Laten we het nu niet zo ver laten komen, maar nu al hedendaagse 

strijders worden tegen al het onrecht en geweld. Door onze 

naastenliefde, onze zorg en aandacht voor iedere mens.  

Laten we dus nooit vergeten waar zij voor gestreden hebben. Maar als 

we zo rondom ons heen kijken en luisteren, dan merken we dat het 

geweld weer steeds verder doordringt in onze wereld. Denk aan al de 

slachtoffers van zinloos geweld, van terroristische aanslagen, denk ook 

aan het oorlogsgeweld in Oekraïne en Soedan.  

Je kunt je dan afvragen, hebben we wel iets geleerd van het verleden als 

we nu dan de “helden” van toen gedenken?  

Is het niet zaak, dat we ons bezinnen en blijven doorgeven waar het 

werkelijk omgaat.  

Graag wil ik iedereen uitnodigen om op 4 mei om  

20.00 uur mee 2 minuten stil te staan bij 

gelegenheid van Dodenherdenking, bij het 

monument op het Vroenhof. Stil staan, om hen die 

voor onze vrijheid stierven te blijven herdenken en 

hun voorbeeld indachtig te blijven.  
  

PASTOOR NAAR LOURDES  

Zoals vorige keer ook al aangeven zal ik van 9-14 mei een bedevaart 

naar Lourdes begeleiden. Ik stond in eerste instantie als reserve op voor 

deze bedevaart, maar omdat er te weinig priesters waren ga ik nu toch 

mee.  

Intenties Lourdes.  



Mocht u nog intenties willen meegeven voor Lourdes, 

dat kan. Wel graag voor maandagmiddag 8 mei afgeven, 

of doormailen/bellen etc.  

Dan zal ik ze bij de Grot achterlaten.   

  

Aanpassing rooster ivm afwezigheid pastoor.  

Vanwege mijn bedevaart naar Lourdes komt op dinsdag 

9 mei de H. Mis in Oost-Maarland te vervallen, als ook 

op donderdag 11 mei de H. Mis in Gronsveld. Alle 

andere H. Missen gaan gewoon door.  

  

    

MOEDERDAG  

Zondag 14 mei is het weer Moederdag. Een dag waarin we onze 

moeders heel bijzonder in het zonnetje willen zetten. Heel bijzonder 

willen we stil staan bij al wat zij doen voor ieder van ons. Gewoon uit 

liefde voor ieder van ons. Maar tegelijkertijd mogen we ook op 

Moederdag denken aan ‘de moeder van alle moeders’. Als een moeder 

die zorg draagt voor haar kind, wil Maria er ook voor ons zijn. Ons 

bijstaan in haar altijddurende bijstand.  

Zoals we onze moeder op Moederdag verwennen en vaak ook in de 

bloemen zetten, mogen we dat ook bij Maria doen. Maar we kunnen ook 

op een andere manier haar eren, door even bij haar te komen bidden en 

bij haar een kaarsje aan te steken.   

Juist omdat ze ons altijd nabij wil zijn, mogen we in gelovig vertrouwen 

ook een kaarsje laten branden bij haar beeltenis. Of gewoon ook om 

dank te zeggen voor een positieve gebeurtenis in ons leven. Maria 

luistert, heeft oor voor ons bidden en brengt onze vragen en noden bij 

Jezus haar Zoon. Ons gebed plaatsen we in het licht van haar aanschijn, 

en als symboolhandeling ontsteken we een kaars. Daarom deze keer een 

tekst hierover  
  



Kaarsje branden      

Zo spreekt de kaars: Draag me op  met een 

gelovig hart  en laat me niet alleen….  
  

Ik ben slechts waardevol  als je gebed me 

draagt…..  

  

Wanneer je bent heengegaan  zal ik blijven 

branden  voor ’t gebed van je hart….  
  

Ik zal aan anderen vertellen  dat je hier 

bent geweest…..  

  

En de Heer zal ik spreken  van de vlam in 

je hart…… HEMELVAARTSDAG    

40 dagen na Pasen 

mogen we Hemelvaart vieren. Jezus kon 

niet voor eeuwig hier op aarde blijven, 

maar gedurende deze 40 dagen na Pasen 

heeft Hij zijn leerlingen kunnen 

instrueren, en laten zien dat er een 

verrijzenis bestaat, dat de deur naar de 

Hemel geopend is geworden. En 

dat laat Hij nogmaals duidelijk zien 

door Zijn eigen Hemelvaart. Ooit hopen wij onze eigen 

hemelvaart te kunnen hebben, daar mogen we al bij stilstaan bij 

dit Hoogfeest van Hemelvaart.  
  

Vieringen met Hemelvaart  

Woensdag 17 mei   19.00 uur H. Mis Rijckholt en Oost-Maarland  

vooravond Hemelvaart  

Donderdag 18 mei  9.30 uur Gebedsdienst Eckelrade, 10.00 uur H.  

Mis Eijsden, 10.30 uur 1e H. Communie  

Gronsveld en 11.30 uur H. Mis Mariadorp.   

Allemaal hopelijk tot ziens in een van deze vieringen  
  



VASTENACTIE 2023  

Nog niet van alle parochies zijn de bijdragen bekend, 

als ook niet wat er digitaal gestort is. Maar tot nu toe 

hebben we al een heel mooi bedrag van meer als 6500 

euro mogen ophalen voor de Vastenactie. Graag wil ik 

namens de zusters in Gombong Indonesië en de 

mensen van het naaiatelier u hartelijk dank zeggen voor 

uw steun. Daardoor kan men duidelijk op een goede 

manier weer verder voor de mensen daar. Helpt mee 

aan goed onderwijs en goede gezondheidszorg.  

GESPREK  

We krijgen af en toe te horen dat mensen graag een 

gesprek willen of dat pastoor of kapelaan op bezoek 

komen. Neem gerust contact met ons op. Pastoor R. 

Verheggen 043-4091267, 06-53515143, 

ruud.verheggen@home.nl Of kapelaan Robin Thomas.  

06-59706745, robinthanni@gmail.com  
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