Parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen Rijckholt

Nieuwsbrief:

Beste mensen,

Voor u ligt een nieuwsbrief van onze parochie. Graag willen wij
u meenemen op de weg naar de toekomst van ons dorp. Zoals
u allen weet zijn we druk bezig met de verbouwing van onze
kerk. Er is het afgelopen jaar al van alles gebeurd en eigen-
lijk hadden we met Kerstmis dit jaar alles klaar willen hebben.
Maar helaas dat lukt niet. Betekent het dan dat er tot nu toe
geen plaats meer was in de herberg, om met de woorden van
het Kerstverhaal te spreken. Nee, gelukkig mogen we gebruik
maken van de Dominicanenzaal. Daar zijn we erg dankbaar
voor.

Gelukkig over niet al te lange tijd hebben we weer een eigen
huis als parochie. Een plek waar Jezus steeds weer opnieuw
geboren kan worden.

Een huis, een kerk die er wil zijn voor iedereen uit onze ge-
meenschap, niemand uitgesloten. Daarom zijn we de kerk
meteen zo aan het verbouwen dat er ook andere bijeenkom-
sten kunnen plaatsvinden. Zodat de kerk echt een huis van
de gemeenschap mag zijn. Zo mag het een teken zijn voor de
toekomst van Rijckholt. Een gemeenschap waar iedereen zich
opgenomen mag voelen, waar iedereen welkom is, ook binnen
die kerk.

Toch die hele verbouwing en het traject zou niet kunnen zon-
der inzet van onze vrijwilligers, waar ik als pastoor erg dank-
baar voor ben. Zij hebben ontzettend veel al gedaan, om zo de
kosten te drukken. Maar het kan niet zonder uw steun. We vie-
ren deze dagen met Kerstmis ook de komst van de Drie Konin-
gen naar het Kerstkindje toe. Zij hadden geschenken bij zich.
Hoe mooi zou het zijn als we dit zouden kunnen vertalen naar
nu. Dat u als wijzen nu naar Jezus komt, met uw geschenken,
uw bijdrage als vrijwilliger, uw komst naar de kerk en uw finan-
ciéle ondersteuning. Want helaas zonder dat redden we het
niet. De kosten zijn in deze tijd flink gestegen.

Binnenkort hopen we een open huis te houden, zodat u kunt
zien hoe mooi en bijzonder het wordt. Als een open huis van
het dorp.

Graag wil ik u namens ons bestuur een Zalig Kerstfeest toe-
wensen. Dat het ondanks de moeilijkheden van deze tijd
mooie dagen mogen zijn, en een gezegend Nieuwjaar. Een jaar
waarin we weer samen kunnen komen in onze nieuwe kerk, als
een echte gemeenschap.

Pastoor Ruud Verheggen

December 2021

Aan de inwoners van Rijckholt en Gronsveld

Verbouw- en herinrichting Kerk Rijckholt

Toen Franse Dominicanen in 1882 vanwege de antiklerikale
wetten in Frankrijk een klooster met kapel stichtten in Rijck-
holt werd dit met veel enthousiasme ontvangen. Hierdoor was
het mogelijk dat de inwoners van Rijckholt voor het bezoeken
van de heilige mis niet meer elke dag naar Gronsveld hoefden
te lopen. Sindsdien speelt de kerk een belangrijke rol in de
hechte gemeenschap van Rijckholt, als ook voor de bezoekers
uit de regio.

Verkleinen van de kerk

Ondanks de huidige terugloop van bezoekers aan de Misvie-
ringen, was en is de intentie om de kerk zeker te behouden
voor de gemeenschap Rijckholt. Om dit mogelijk te maken

is besloten om een deel van het bestaande priesterkoor te
verkopen aan de aangrenzende B&B van de heer Bronckers,
eigenaar van Kaffee Riekelt. Hierdoor neemt de omvang van
de kerk af en is het mogelijk om deze een nieuwe inrichting te
geven die de parochie voorziet in een nieuwe toekomst.

Het kerkbestuur heeft architectenbureau Vullings De Moor
opdracht gegeven om een ontwerp te maken voor de herin-
richting. Samen met een werkgroep bestaande uit een aantal
inwoners van Rijckholt wordt o.l.v. Alexander Gerrits (namens
kerkbestuur) vanaf september 2021 verdere invulling gegeven
aan het ontwerp. In deze nieuwsbrief worden een aantal
impressies getoond van de voorgenomen herinrichting.
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Een hedendaags interieur
met behoud van Limburgse traditie

Hoe versterk je de verbinding van een gemeenschap met hun
kerk in een tijd waar steeds minder jongeren zich verbonden
voelen met de kerk?

Vanuit deze vraagstelling is door het kerkbestuur van Rijck-
holt uitgesproken dat ze graag na de verbouwing een interieur
wensen voor hun kerk dat fris en eigentijds is, maar waar ook
ruimte is voor herkenning.

Om ook in de omliggende regio als kerk een rol te spelen is
tevens de wens om de Zuid-Limburgse kerkcultuur een zicht-
baar onderdeel te laten zijn van de inrichting.
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‘De mos dich bié de
paoters ién Riékelt ‘ns
laote utiverléze’

Kapel voor de heilige Vincentius

In 1883 introduceerden de Franse Dominicanen de verering
van Vincentius Ferrer in Rijckholt. Vincentius wordt er ver-
eerd om genezing te krijgen voor alle mogelijke ziekten, vooral
moeders met kleine kinderen vroegen er om de Vincentius-
zegen.

In Rijckholt en omgeving werd, als iemand zich vreemd ge-
droeg, het gezegde gebezigd: ‘De mos dich bié de paoters ién
Riékelt ‘ns laote ulverléze’. Rijckholt groeide uit tot een be-
devaartsoord. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw
kwamen er jaarlijks een groot aantal pelgrims met autobussen
naar Rijckholt.

Deze pelgrimstraditie is hedendaags niet meer volledig van
kracht. De vele dankplaquettes aan de wand in de zijbeuk van
de kerk herinnert ons wat St.Vincentius voor velen heeft be-
tekend.

De herinrichting wordt aangegrepen om een apart toegankelij-
ke kapel voor de St. Vincentius verering in te richten.

In het kort de belangrijkste veranderingen

« Na splitsing van het oude priesterkoor, wordt de kerk
minder diep. In het gedeelte van het versmalde schip dat bij
de kerk blijft, wordt een nieuw priesterkoor ingericht.

« Er wordt een nieuwe dagkapel gerealiseerd die separaat
toegankelijk is van de kerk. De zij-ingang aan de linkerzijde
van de kerk biedt hier toegang toe.

« De dagkapel wordt overdag vrij toegankelijk
om b.v. een kaars te komen opsteken.

« De wens is uitgesproken om de kerk van Rijckholt een
frisse nieuwe uitstraling te geven, met het behoud van de
identiteit van de parochie. Deze identiteit ligt in de
prachtige elementen als de heilige beelden, het glas in
lood met voorstellingen en de dankplaquettes.

« Door de basis van de herinrichting heel sober te houden en
deze elementen terug te brengen in aantal, zullen ze nog
beter tot hun recht komen en in de nieuwe kerk een bron
van herkenning vormen.

« Om dit te bereiken is er gekozen voor witte wanden.

De bestaande vloer wordt gerepareerd en gehandhaafd.

« Het nieuwe priesterkoor wordt bekleed met een groot-
formaat tegel die qua kleur aansluit bij de bestaande tegels.

« De nieuwe elementen zijn van hout en sober van vorm.

« De focus van het nieuwe priesterkoor ligt op het drieluik
van kunstschilder Sjef Hutschemakers.

« De dankplaquettes voor de heilige St. Vincentius worden
teruggeplaatst in de entree van de dagkapel.

« De kerkbanken worden verkleind en opgeschoond.

(met dank aan Grueles)
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